tkt 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


TASS Ajansı muhabiri, arkadaşımıza sordu: 


“KGB belgelerini, Başbakanlıktan mı 


aldınız?” 


ANKARA (ÖZEL) 


Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın muhabiri Aleksey Erovçenkov gazetemizde yayınlanmakta olan dizi yazımızdaki bilgileri Başbakanlıktan aldığımızı ileri sürdü. Önceki gün Ankara Temsilcimiz Merih Kutlar ile Başbakanlıkta karşılaşan Erovçenkov, "Bu bilgi ve belgeyi nereden buluyorsunuz? Burası mı veriyor?" diye sordu Bunun üzerine temsilcimiz ile Erovçenkov arasında şu konuşmalar 


geçti: 


KUTLAR : Buradan kastınız Başbakanlık mı? 


EROVÇENKOV: Evet. 


KUTLAR: Biz gazeteciyiz, buluruz. KGB'nin dünyanın dört bir tarafında faaliyeti var. Bu bilgileri çeşitli yerlerden bulmak mümkün. Ama Başbakanlığı kastediyorsanız, önu bana değil, Başbakana 


sorun. 
Bu karşılık üzerine Erovçenkov susmak zorunda kaldı. 


Hava sahası anlaşmazlığı yüzünden Teodoropulos, 


Sovyetler Birliği'nde rejime muhlif olanların adı "'deli"'dir ve bunlar doktor raporlarıyla akıl hastanelerine atılmaktadır. "Deli" sayılmak için de mokratik hakları ya da insan haklarını savunmak, Sovyetler Birliğinin iç ve dış politikasına değinmek, Sovyetler Birliğindeki toplum koşullarını eliştirmek yeterlidir. Rejim muhalifi aydınlar psikiyatri kliniklerinde hem “toplum dışı bırakılmakta hem de fiziki olarak yavaş yavaş ölüme terkedilmektedirler. 


Sofya-İstanbul yolundan geldi 


Ege komşumuzla “güven” anlaşması taslağı ele alındı 


©Teodoropulos:”Her iki hükümetin desteği arkamızda” 


ANKARA (ÖZEL) 

Atina ile Ankara arasındaki anlaşmazlık konularını görüşmek üzere yurdumuzda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri dolambaçlı bir yoldan (Devamı s2.7, sü.8'de) 


Ankara'da henüz hareket yok! 


Moskova'nın Ege cephesine ilk tepki Klerides'ten geldi 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI KIBRIS'TAN bildiriyor Kıbrıs Rum Muhalefet lideri Klerides, AKEL'in "Ege'de Cephe" çağrılarını şüpheyle karşıladı TKP Sekreteri İ.Bilen, (Devamı sa.7, sü.9'da) 


Toplumlararası görüşmeler konusunda taraflar iyimser 


ERDOĞAN öZBALIKÇI Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlatılması çabaları sürerken Türk toplumunun görüşleri Birleşmiş Milletler'e sözlü olarak bildirildi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi (Devamı sa.7, sü.9'da) 


Yaşar Kemal 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


@ Korutürk, Demirel'in AP-CHP işbirliği konusundaki görüşlerini bugün Ecevit'e aktaracak 

© ki büyük partinin yakınlaşması 
MHP'ye yakın 
APfileri tedirgin etti 

© Partisinden ayrilan Çakıroğlu'nun 
MHP'ye geçmesi bekleniyor 


© Ecevitle Demirel'in önümüzdeki hafta biraraya geleceği bildiriliyor 
ANKARA (ÖZEL) 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü ziyaret ederek iki büyük partinin işbirliği konusundaki görüşlerini anlattı. Demirel, görüşmeden çıkışında görüşülen konular hakkında ayrıntılı bilgi 


vermeyi reddetti. An- deli olduğunu 

cak, ''Cumhurbaşkanı- GE EE 

mız Türkiye'deki siyasal iddia etmişti düşüncelerin, Anayasa 

çizgisi etrafında ülkenin ©Aynı evde yakalanan buyuk ey eaeiince Adnan Kahyaoğlu’ nun 


beraberliğini ister. Bugün de aynı şeyleri ifade buyurdular'' dedi 


(Devamı sa.7, sü, 4'de) 


Bahtiyar:”Bir kaç 


CUMA 


9 


ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


TASOVA 


OLAYLARININ 


© a E | 


ii 
—— e t 


Val İSTİF 


AP Genel Başkanı, Korutürk'e CHP-AP işbirliği konusundaki görüşlerini anlattı 


DEMİREL,” KORUTÜRK BİRLİK İSTİYOR” DEDİ 


Veli Oduncu yakalandı 


Kaçtıktan sonra da 


O 


©Oduncu, biri kaçtıktan sonra olmak üzere 
2 kişiyi öldürdü: 

© Avukatı, Oduncu’ nun 


İpekçi'nin katili 

olduğu sanılıyor İSTANBUL(ÖZEL) Sağmalcılar Cezaevinden 2 Kasım tarihinde 12 
arkadaşıyla birlikte ka- 


Zeytinburnu'nda Erol Doğan'ı, Cezaevinden kaçtıktan sonra Küçükçek mece 'de Saadettin Kazan'ı öldürdü. Fatih'te bir kuyumcuyu soydu. Birçok kişiyi kurşunladı. Niğde yurdunu 


ay içinde halk 


çan katil Veli Can Odun 


: e A a Ne ast sat arşı Zeyoylamasına bastı, Zeytinburnu'nda bir kıraathaneyi taradı, bazı kişileri soydu, Bunlar bilinen suçları. Klee m zy “İLİ Ya bilinmiyenler, . . (Fotoğraf: Zafer BAŞAR) 11 arkadaşı ile birlikte gidilebilir” yakalandı. Evde yapılan z aramada 3 tabanca ele ge- 

© Bezirgan hükümetini gingi Merkez Komutanlığın desteklemek amacıyla, dan yapılan bir ihbarı de- in hir mi! gerlendiren ekipler, Zey- dün bir milyon Tahranlı tinburnu Yenidoğan Magösteri yaptı hallesi 48. Sokak 116 nu- 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İran'da hangi hükümetin yasal sayılacağı yoiunda tartışmalar sürerken, dün bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Bahtiyar, gösterilerin ve şiddet hareketlerinin sona ermesi koşuluyla, bir kaç ay içinde bir halk oylamasının yapılabileceğini söyledi. 

Bu takdirde, Haziran ayında yapılacak seçimlerin öne alınabileceğini 

(Devamı Sa. 7, Sü. 4'de) 


Pol-Der ve 
Pol-Bir davaları Sıkıyönetime gönderildi 


Oduncu ile birlikte aynı evde yakalanan arkadaşları. Yakalanan 11 kişinin hangi olaylara karıştıkları araştırılıyor. 


maralı eve yaptıkları baskında Veli Can Oduncu ile birlikte 11 arkadaşını yakaladı. İki ayrı odada uyudukları sırada yakalanan sanıklar şunlar: Oduncu ile birlikte aynı odada uyuyan, Adnan Kahyaoğlu, Yılmaz Çınar ve Hüseyin Karlıdağı, diger odada uyuyan Hüseyin Çelik (yağlıboyacı), İsa Bulduker (kunduracı) Celal Gökdağ (Beşiktaş Güzel Sanatlar Akademisi 
2. sınıf öğrencisi) Fazlı Özen (Bozkurt Mensucat- ta işçi), Mustafa Benzer (Eken işhanında işçi) 


Nizamettin İşçi ömer Uyan 


13 kişiden7'si 
hâlâ kaçak 


HABER MERKEZİ 

Sağmalcılar Cezaevinden 2 Kasım tarihinde kaçan ve içlerinde Veli 
PA ` Can Oduncu'nun da bulunduğu 13 
n . 

mi ve Muhi faşist katilden 6'sı yakalandı. Yaka- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 4'de) lananlar: Veli Can Oduncu, Fuat (Devamı Sa:7,Sü.1'de) 


İSTANBUL'DA BİR GENCE AİT CESET BULUNDU PolDer © ve PoLB es C E oje kem sl UÇ kişinin katili komando 


istanbul 7. Asliye Ceza Hakimliği eliyle aldığımız tekzip 


MHP'liler sadece özvatanları için asker olur 


diyor ki 


“lürk yazarları, sanatçıları, kültür adamları Türkiye'de ne yapmışlarsa, dişleriyle tırnaklarıyla sökerek, kanlı düşmanlıklar ortasında savaşarak yapmışlardır." 

"Ölmez Otu"' ve "Yer Demir Gök Bakır" romanlarıyla Fransa'da 1978 yılının “En İyi Yabancı Kitap"' ödülünü kazanan yazarımızla Paris'te konuştuk. 


Bugün 6. Sayfamızda 


batta yapılan duruşmada dosyaların sıkıyönetime gönderilmesine karar verdi. 

Polis örgütü içinde bölücülük yaptıkları iddiasıyla Pol-Der ve Pol-Bir aleyhinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan dava bir süredir 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekteydi. 

Dernek yöneticilerinin sorgulamasını tamamlayan mahkeme önceki 

(Devamı sa.7, sü.8'de) 


Ankara Belediye Meclisinde 


Abdi İpekçi için yapılan 


saygı duruşunu 
MHP” liler terketti 


Yazısı5.sayfada 


yakalandı 


HABER MERKEZİ Ankara'nın Akdere semtinde bir kahveye yapılan ve üç kişinin ölümü ile ilgili silahlı baskın olayından aranmakta olan ünal Demirderen adlı komando yakalandı Ünal Demirderen ile bir- 
(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


©Gaziantep ÜGD 2.Başkanının kendi taraftarlarınca öldürüldüğü sanılıyor 


ve savaşırlar. Hiç bir MHP'li Güney Afrika'da para karşılığı asker olmamıstır. 


Aydınlık Gazetesinin 26/11/1978 tarihli nüshasının 1. sayfasında 3,4,5,6,7,8 ve 9. 
sütunlarında, "MHP'liler Güney Afrika'da Paralı Asker Olarak Savaşıyor" başlıklı haber baştan sona yalandır 

Güney Afrika'da paralı asker olarak savaşan bir tek MHP'liyi gösteremezsiniz. 

MHP ile ilgili olarak yazdığınız her haber ve yazı gibi, bu haberinizi de yalan yazdınız. 


Yaşar Okuyan 
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mühür ve İmza" 


Ankara'dan Güngör Esirgemez 


"Kendi gücümüze 


dayanarak kalkınabiliriz” 


Sizin Şevket önerilerini dursun, bizim TRT bir zamanlar "İdare lambası değil ama idareli kullan" demiyor muydu? Hem de bu lamba,köylü kandili değil miydi? 


Bizim Fuzuli Şevketlerin kafasını taşımıyor mu bunu diyenler? İyi güzel idareli kullanalım. Ben bu işte en baştayım zaten. Ama neyi? Çay-Kur'un binlerce ton çayı denize at masından sonra biz çayı mı idareli kullanalım? 


Sanayide kullanılan elektrik %80'- in üstündeymiş. Eh biz de geriye kalan % 20'yi idareli kullanıp sanayici idarecilere tasarruf ediyoruz herhalde. Bu % 80'i oldukça fazla ama inceleyecek olursak bunun da “5 80'inin İSDEMİR gibi zarar faturalarını devlete yükleyenlerin kullandığını görürüz. Onlar iflas ettikçe halkın aydınlanmak için zorunlu olduğu lambalara göz dikmeleri boşuna mıdır? Bence değil. 


getire, 


Kendi gücümüze dayanarak gelişmemizi sürdüremeyeceksek, radyo ve gazetelerden istedikleri kadar bağırsınlar, bu çağrılarında samimi olmadıklarını göreceğiz. 

Bu adamlar kime öğüt veriyorlar? 
Ekmeğine, zeytinini katık eden yoksul halkımıza mı? Onların nasihate ihtiyaçları yok. Asıl nasihat isteyenler Aşk bahçesinde şarap elinde bülbül koşturan Fuzuli Şevketlerden başkası olabilir mi? 


Memleketi bu hale getirenler, Şevketi kılıktan kılığa sokanlardır. Kim ister. ki bu hayatın pahalılığını? 


Beni asıl düşündüren halkımızın sabırlılığı? Bu sabırın verdiği hırs kendisini her alanda gösterecektir. 
Niçin sabır taşının göbeği delik olur? 
Bu boşuna değildir, Bu, sorunların çözümü kendi gücümüze dayanarak kalkınma ilkesiyle son bulacaktır. 
Yoksa İSDEMİR'lere ve Rusya'nın elektrik şalterlerine bağlanarak değil. 


Matbaacı Abdi Işık 


"Dışarıdan gelen 


makinalar, 


hem pahalı 


hem hurda” 


Kağıdı kağıtçılar istedikleri fiyat- ta satıyorlar. Yani 68 x 100 3. hamur kağıdı 600 liraya, 68 x 100 1. hamur 


Döviz yok diyerek boşa vakit öldürülüyor, Yurt dışında hurda ve geri teknikteki matbaa makinalarını aracı 


kağıdı 950 liraya. İki çeşit kağıt örne güçler getiriyor ve pahalı fiyata satı- 


ği verdim. İtiraz ettiğin zaman kendisinin karabosacıdan aldığını söylüyor. 
Kağıtçı kimden karabo! kağıt 


yorlar. Bu makinalar çok kağıt bozuyor. Kendi makinamızı daha yapmayacak da bu makinalarla oy 


alır? SEKA'dan mı? Böyle ayarsızlık « cak mıyız? Yani uçak varken yürüye- 


varsa düzeltilsın. &ger böyle ayarsızlık yok ise kâğıtçılardan satış hakları alınarak SEKA tarafından düzenli ve 


lim mi? 


Yurt dışından makine getirilmesi 


örgütlü bir biçimde matbaalara kâğıt durdurulmalıdır. Hurdacı olmak is- 


satılsın. 


temiyoruz. 


AP Hükümetinin 1970'de hazırlattığı 


x MHP 


AYDINLI ei 


Genel Dağıtım: 


C.LA. iL 


- SAVAŞIM. 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - 


25TL. 


İSTANBUL 


x 


Raporu 4 


TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - 


İSTANBUL 


i Kamboçya'nın 
\ ölüm- kalım 


WE 
V mücadelesi 


SI IŞIK YAYINEVİ 


eyi 
SİHANUK 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Dimitrov 


Strateji ve Taktik 


Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam Sok. 4, Cağaloğlu-İstanbul 


SOLDAN SAĞA: 1) Şefik Hüsnü'nün hapiste olmasından yararlanarak, TKP yönetimini ele geçiren ve TKP Yi Marksizmden koparan revizyonist şef. 2) Hakim olan, hükümran - Vücudumuzun 


bir bölümü, 3) Dünyayı l'er derecelik 
360 dilime ayıran ve Kuzey ve Güney 
kutuplarında birleşen hayali yaylar 

Tersi bacağımızın bir bölümü, 4) Gür ve geniş sakallı. 5) Tersi mercek (eski dil)- Bağışlama. 6) Tersi çok taneli bir bitki Tersi açıklama (Eski dil) - Motorlu n leri 


ların uzun mesafe aydınlatıcısı. 7) bir tarihe atma, tehir etme. 8) Sıkıntı verme, üzme - Tersi yayılma, bulaşma (eski dil) 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Günlerin uzamasıyla başlayıp, yirmi gün kadar süren yılın en soğuk dönemi, karakış. 2) Ülkemizde bir coğrafi bölge - Tersi kimyada arseniğin simgesi. 3) Leşk beslenen küçük bir yırtıcı kuş. 4) Tersi sürekli olarak, sürekli (eski dil) - Kimyada radyomun simgesi, 5) Mutsuz, bahtıkara. 6) Bakınca kendimizi gördüğümüz levha - Tersi derimizdeki gözeneklerden dışan attığımız sıvı. 7) Tersi yağlı güreşte bir oyun, 8) Tersi pozitif yüklü elektrot - Hatırlayamadığımız her türden sözcü- gün yerine kullandığımız bir sözcük, 9) Tersi bir soru eki-Bir harfin okunuşu - Eski dilde su. 10) Zafer kazanmış, 


«galip. 11) Görevden alma (eski dil), 12) Yunan mitolojisinde aşk tanrsı. 


`S 


AHA tasarı halinde Jiken yoğun tartışmalara yol açan, çeşitli eleştirilere hedef olan "Tam süre çalışma yasası" yine ülkemizde ençok sözü edilen konulardan biri haline gelmiştir. 
Yasanın Sağlık Bakanının da açıkladığı gibi hâlâ bir takım eksik- 


likleri bulunmaktadır. 
Yasanın tamamen iptal edilmesini isteyenlerin 


yanında bir de eksikliklerin tamamlanması ile, olumlu değişikliklerden , sonra, yasanın yürürlük- te kalmasını savunanlar çoğunluktadır. 

Nüfusuna oranla büyük bir doktor açığı ''şansına" sahip olan ülkelerden biriyiz. Hekim açığı özellikle Doğu bölgesinde kendini göstermektedir. 
Doğum yapacak bir anneden, mayın tarlasında vurulan bir sırt hamalına kadar, Ağrı'dan-Mardin ve Hakkari'den mağdur durumda kalan yurttaşlarımız ancak üniversite ve hastanelerin o bulunduğu Erzurum ve Diyarbakır'a götürülmekte ve'meşhur "Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir" tabiriyle hareket edilmektedir. Oysa Anayasanın 49, maddesi şöyle demektedir. Devlet tüm yurttaşların sağlik ve tedavisini sağlamakla yükümlüdür, 

Bu açıdan yasa geç ka- 


Tam Süre Çalışma Yasası ve uygulamadaki hatalar 


Barış Olgun 
Memur 


linmış olunsa da atılan ilk olumlu adımdır. Doktorların tam gün yasasına göre görev yapması hem varolan doktor açığını kapamaya yarayacak, hem de eksik kadro ve malzemelerin tamamlanmasına da hizmet edecektir. 

Ayrıca yine bu yasa halkın sağlık hizmetlerinden eskiye nazaran daha iyi bir şekilde yararlanmasını sağlayacağı gibi dışarda bu kutsal mesleği bir meta aracı haline getirmek isteyenlere de bir şeyler öğretecek ve gösterecektir. 


Tam süre çalışma yasası bazı eksiklikleri de olsa; olumlu olduğundan desteklenmesi gerekmektedir. Lakin bu eksiklik ve haksızlıklara değinilmesi de yine ağırlık kazanmış boyutlardadır. 
Örneğin daha önce yasa kapsamına alınan hastabakıcılar daha sonraki haksız tepkiler karşısında ödemeler durdurulup mahrum birakılmakta ve verilen haklar geri alinmaktadır. Bu haksız uy- 


HALKIN SESİ è 


VARTO MUŞ 


gulamanın durdurulup, ahçı, bulaşıkçı, gassal, çamaşırcı, hademe, gibi doktor ve hastalara her zaman Oo görevleri gereği yardımcı olan bu emekçi insanların da yasa kapsamına alınması, doğan ve doğacak olan huzursuzluk ve ayrıcalığı gidermede başlıca etken olacaktır, Bir başka önemli konu da askeri birlik ve hastanelerde görev yapan sağlıkçılar kararnamesiyle ilgilidir. 29 
Aralık 1978 tarihli Resmi Gazeteye göre tam süre çalışma esasına göre görev yapan kesimin aylik tayin bedelleri kesilmekte ve hizmet ön planda ele alınmaktadır. 
Örneğin ayda 1200 lira tayin bedeli alan 2 yıllık 


bir eleman tam gün yasasına göre tayin bedelini alamadığı gibi bu yasa dan eline ancak 35 lira geçmektedir. Ve yine örneğin milli savunma bünyesinde çalışan bir sivil laborantın tam gün yasasından faydalanma hesabi aşağıya çıkarılmıştır. 


Bu yanlış uygulamanın durdurulup yeniden hesaplanarak (o düzeltilmesi ve daha önce verilen tayin bedeli gibi yasal bir hakkın ödemeden kaldırılmaması yerinde bir hareket olacaktır. 


Tam gün yasasının desteklenmesi yanında bir de halkın en önemli olan ilaç sorunu vardır ki, piyasada özellikle son dö- 


nemde en acil kullanılması gerekenden en pasifine kadar (Bactrim uroirafin-gentasilin-Purinolvb.) ilaçlar bulunmamaktadır. 

Bu durum bilindiği gibi eczaciları da huzursuz etmeye başlayarak tüm halkı ilaç sanayinin devletleştirilmesi talebine çok haklı bir şekilde yöneltilmiştir. Yasa eksikliklerinin tamamlanması, mağdur bırakılan emekçi sağlıkçıların çok fazla yardımcı olan, olmayan ayırımı kaldırılarak kapsama alınması, ilaç sorununa çözüm bulmada yardımcı olacak değişiklik o yapılması yasanın mutlaka daha fazla desteklenmesini sağlayacak - tir. Yasa, detayları ile incelendiğinde iptal eilmesini isteyenleri şaşırtacak ve halkın menfaatlerine dayanan olumlu bir adımın atıldığını göstercektir, Bu yüzden yasanın desteklenmesi gerektiği kanısındayım. 


Milli Savunma Bakanlığ bünyesindeçalışan hizmeti 2 yıl olan bir sivil | aborantın he- 


sabı (Tam Gün Yasası) 


Tam Gün Yasasına göre Puanı: .. 
Kat sayı 


TOPLAM...... 
Kesintiler toplamı Gelir verisi .......... 
Mali denge. 
Pul del a 
ELE GEÇEN LE 


Oysa Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan personele dan fazla tayin bedeli ödenmektedir 


dalandığı çok açıktır 


117.000 TL 
14 
«1638.00 TL. 
391.00 TL 
335,00 TL 
49,00TL 
7.00 TL 
1247.00 TL. 


zaten aylık 1000TL,.sın 


Tam Gün Yasasından bu personelin ne ölçüde fay 


HA ÖLDÜK, HA ÖLÜRÜZ DİYE BEKLİYORUZ 


©1966 depreminden bu yana baraka ve çok eski yapılarda yaşamaktayız 


© Toprağı karasabanla sürüyoruz. 
Ektiğimiz beş teneke buğdayın üç tenekesini alıyoruz 


A. KEMAL GÜZEL 


Ortak sorunumuzu dıle getirmek istiyorum. 
Köyümüz Oğlakçı köyü, Bingöl Dağlarının yamaç. 
larına sıkışmış, kalmış. 
Coğrafi bakımdan arazi çok dağlık, girintili çıkıntılıdır.. - Arazimizin yüzde seksen beşi ekime elverişsizdir. Nedenini soracak olursanız kayalık ve taşlıkla örtülüdür. Öylesine yerler var ki çok yığılı taşlık olduğu için hiç bir bitki yeşeremiyor. 

Oğlakçı köyünün gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Anlattığımız- dan da anlaşılacağı gibi arazi çok taşlık olduğu için tarımdan Oo faydalanamıyoruz da diyebiliriz. Beş tenekeyi eken bir çiftçi üç teneke karşılık alıyor, emeği boşa gidiyor. Hiç ekemeyen komşularımız da vardır. Bu nedenle ihtiyaçlanmızın çoğunu dışarıdan karşılamak zorunda kalıyoruz. 

Hayvancılığa gelince o da tarımdan farksız. Hayvanların beslenmesine harcadığımız para, fiyatından daha fazladır. 
Köylü de başka çalışma imkanı olmadığından zarar edeceğini bildiği halde mecburen hayvancılık yapıyor. Hepimizin durumu da birbirimizin gibidir. 


1966 depreminden bu 
yana 60 haneli köyümüzde gün geçtikçe artan sayılarla baraka ve çok eski yapılarda yaşamaktayız. 
Bu yapıları; değiştirmeye gücümüz olmadığından taştan ve topraktan ördüğümüz bu yapılar kar 


ve yağmur sularını emerek zaman zaman çökmelere uğruyor. Onun için kendi yaşamımız- dan endişe ediyoruz. Ha öldük, ha ölürüz diye bekliyoruz. Daha bunlara benzer nice acılârımız var, 

Yol ve su sorununa gelince; 

Arazimiz taşlık olduğu için, yollanmız insa- nın yayan geçemeyeceği kadar bozuktur. Yapmak onarmak istiyoruz ama taşları yararak yol yapmak gücümüzün dışındadır. Bilmiyorum görmüş müsünüz, görmemişseniz gelip görebilirsiniz, köyümüzün hepsi kızak denilen, ağaçlardan yaptığımiz aracı bu bozuk yol. 
larda öküz kuvvetiyle kullanıyoruz. 

Toprağı okarasabanla sürüyoruz. O da ektiğiğimiz beş tenekenin üç tenekesini alıyoruz, Motor veya diğer vasıtalar köyümüzde hiç yok. 

Bu zor şartlar nedeniyle köyümüzden şehir. 
lere gün geçtikçe göçler artmaktadır. 

Az da su sorununa gelelim. 

Suyumuzu idareli kullanıyoruz. Düzgün, kanal ve Sulama tesisleri olsa su yetecek. Kendi yaptığımız kanallarla ekin ve çaylarımızı suluyoruz. 


O da maalesef emeğimizin karşılığını veremiyor, eli boş, yüzü kara kalıyoruz. 

Oğlakçı (o köyümüzde çalışma düzenine gelince: 

Yirmiden fazla dış ülkelerde çalışan işçilerimiz var. Ama buna karşılık otuzdan fazla orta okul ve lise mezunları gençleri evlerinde boş 


Varto nun bir köyünden görüntü 


olarak beklemektedirler. Sebebi işsizliğin artmasıdır. Köyümüze dışarida çalışan işçilerden hiç bir hizmet gelmemiştir. Çalışan işçilerimizin birleşip hizmetlerine bekliyoruz, Tabii bizim de işçilerimizle beraber olmamiz şartıyla. 


Oğlakçı'nın dan bahsedelim. 


sağlığın- 


Köyümüzde yaşayan nüfusun yüzde yetmişin- de mide rahatsızlığı var. 
Çok sayıda da romatizmalı hastalar var. Bu hastalıkların neden ileri geldiğini soranımız da yoktur. 


Yazmakla bitmiyor ortak dertlerimiz. Birlik gücüyle bitmesini istiyoruz, 


Diyarbakır Meslek Yüksek Okulunda “Şıvancılar” öğrenci temsilcilerini dahi kendileri seçiyor 


Ben Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyim: Okulumuzdaki gençlik kitlesi üzerindeki baskı ve zorbalık uygul: malarından örnekler vermek istiyorum. Bu baskı ve zorbalığın uygulayıcısı Şivancılar'dır. Bunlar ilk kayıtlarda okulun kapısını tutmakta, gelen öğrencilerin kimliklerini kontrol etmektedirler; 

"Kimi tanıyorsun, 
' gibi sorular sor- 


Öğrencilere 
Neyi savunuyorsun makta ve kendi düşüncelerinden ol- 


mayanları tehdit yoluyla okuldan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. 
Zorbalıkları bu kadarla da kalmıyor. 
Bu tehdit barikatını aşıp okula kaydınızı yaptırdıktan sonra bu sefer zora Diyarbakır Yabancı Diller Yüksek Okul Derneğine üye yapma , zor- 


la bağış toplama gibi uygulamalar başlıyor. 

Bu Revizyonist zorbalar okulda demokrasiyi ayaklar altına almışlardır. o Öğrencilerin iradesine başvurmaktan dahi korkmaktadırlar . Sınıf temsilcilikleri seçimle değil Şıvancıların ataması yoluyla tayin edilmektedir. Öğrencilere gözdağı vermek için sınıflarda 20şer kişilik guruplar halinde konuşmalar; Sıradan insanları faşist diye dövme gibi şeyler yapıyorlar. 

Okul idaresini dahi baskı altında tutmakta ve okulda fiili idarecilik yapmaktadırlar. Bu revizyonist çete diğer okullarda da gençlik kitlesi üzerinde faşist zorbalık uygulamak iste- 


mektedir, 
Mahmut Açık 


lütfü oflaz 


Adaletin bu mu 


dünya? 


İstatistiklere göre; bugün Amerika'da 50 
milyon insan “Aşırı beslenmekten " ötürü yataklara düşüyor... 

Şaşırmayın! "Yanlış mı okudum? "diye de kendi-kendinize sormayın. 

Okuduğunuz &oğrudur. 

Tamamına 50 milyon insan "Fazla gıda almaktan" yatakta bugün Amerika'da... 

Öte yandan 500 milyon insan açlıktan kınılmakta Dünya'da... 

Asya ve Afrika halklarının başı çektiği yarım milyar insan bir dilim ekmeğe hasret yaşamak- ta, 

Tüm bunlardan sonra I.aksız mıyız şu soruyu sormakta: 

“Adaletin bu mu dünya?" 


kkk 


Aslında Dünya'nın adaletiyle falan ilgisi yok bu durumun biliyoruz. 

Bu doğrudar- doğruya emperyalizm'in bir sonucudur. 

Dörtbir yana yayılan sömürü mekanizması- nın istatistiklere yansıyan tablosudur. 

Sonuçta; sömürenkr "Aşır tıkınmaktan" çatlamakta, sömürülenler ise açlıktan kırılmaktadır. 


alak 


Sömüren , sömürülen ülkeler gibi; sömüren ve sömürüler sınıflar da vardır, malumunuz. 

Ona da, bizden bir örnek verelim. 

“Ülkemizde en düşük gelirlilerin bir bölümü toplam gelirin % l'ini alırken, en yüksek gelirlilerin bir bölümü toplam gelirin “* 41'ini’ almaktadır.” 

Yüzde bir nere, yüzde kırkbir nere? 

Arada dağlar kadar fark var. 


kkk 


İşin en korkunç yanı en yüksek gelirlilerle, en düşük gelirliler arasındaki uçurumun giderek açılmasıdır. 

Gidişat maalesef budur. 

Birde sosyal kesimlere göre gelir dağılımına bakalım, 

İşte âize bir tablo: 


Hane Halki 
Yüzdesi 


Toplam Gelir 
Yüzdesi 
Ücretliler 

Sermaye ve Serb. 
Mes, Sahipleri 

Küçük Üreticiler 


370 31,9 


10,7 35,2 
52,3 329 


Tabloda görüldüğü gibi sermaye sahipleri nüfus olarak küçücük bir azınlık oldukları halde toplam gelirin aslan payını alıyor. 

Buna “karşılık sücretliler (İşçi-memur) ve küçük üreticiler nüfusun %90'mı Oluşturdukları halde toplam gelirden minnacık bir pay alıyorlar. 

Oranlamaya bak, hizaya gel... 

“Haksızlığın daniskası" diye buna denmezse, neye denir? 

Anladınız mi şimdi yazımın başlığının anlamını? 


kk 


Kaynak: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının hazırladığı DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TASLAĞI (1979-1983) 


Şiirler AYDINLIK 


YAYINLARI 


PARTİ. 
GÜNIŞIĞI 
= NARDALI.. 


gani bozarslan 


Genel Dağıtım: TUR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


MAOZEDUNG 


zap SEÇME 
7” ESERLER 


V.CİLT x YOTL 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Cağaloğlu İstanbul 


DOSYA NO: 978/7041 stanbul 4 İcra Memurluğundan. 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen 60.000 lira değerinde 47 16 18 nolu telefonun Intifa hakkının blrinci açık artırması 21/2/979 günü saat 12.00.12.15 arasında İstanbul Belediyesi Mezat Müdürlüğü satış saıonunda satılacaktır. 


O gün mahcuza verilen muhammen değerin % 75 
nı bulmadığı taktirde ikinci satışı 22.2.979 günü aynı yer ve saatte yapılarak en cok artırana peşin para İle 


satılacaktır. İhale karar pulu ile dellaliye “esmi alıcıya aittir almak ıstiyenlerin belli gün ve saatte satış mahal- 


hazır bulunmaları ilan olunur. 
ei S A (Basın 885-147) 


> 


9 Şubat 


—. 


1979 


Medin 


GÜÇLENDİRİYOR 


bir Rus kruvazör 


MOSKOVA, 
ÇIN DENİZİNDEKİ 


Vietnam'ın, Kamboçya'ya saldırısının ardındrn Sovyet savaş filoları, Vietnam sularında devriye geziyor lar. 


Nükleer füzeler taşıyan 


Vietnam sularına geldi 


AJANSLAR bu" kurduğunu li | d Ea DR yapın diğini bildirdi. 
Gazete ayrıca, Viet- Ini i ici i i H ükümet sözcüsü J i mpat asia. 
i Çi i i `, 7 Af tan'da Moskova yanlısı T'a- Bildiride, Afgan ordusunun köyle aae « yayınlanan mam ananda Gin kur. ABD'NİN Constellation uçak gemisi de Vietnam açıklarına demirledi Roading Carter, Misir ve a ganitan'da Moskova yanlısı Ta; „Bildiride, Afgan. ordusunun köyle”, 


Washington Star gazetesi Sovyetler Birliği'nin birkaç aydan bu yana Hint Okyanusu ve Çin Denizindeki savaş filosunu sürekli olarak takviye ettiğini bildirdi. Moskova, bu filoya son olarak nükleer başlıklı füzelerle donatılmış yeni bir kruvazör daha kattı. 

Filonun daha çok Vi- 


vetlerinin yönetimine, ordunun en tecrübeli kumandanlarından Yang Teh Şi'nin getirildiğini açıkladı. General Yang Teh Şi, Kore Savaşı sırasında ABD birliklerine karşı savaşan Çin kuvvetlerinin de kumandanıydı. 

Washington Star gazetesi, bütün bu gelişmelerin, dünya kamuoyunun 


e Kukla Kamboçya hükümeti, Laos ve Vietnam'a “birleşmeyi” önerdi 


"ABD, TAYLAND'A YAPILACAK 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L] 
1 
1 
3 
[i 
! 
! 


ABD'NİN ÇAĞRISI ÜZERİNE, 


Mısır-İsrail barış görüşmeleri 
20 Şubatta tekrar başlıyor 


e Dışişleri bakanları seviyesindeki görüşmeler Camp David’ de yapılacak 


e Mısır heyetine Başbakan Mustafa Halil, İsrail heyetine Dışişleri Bakanı Moşe Dayan başkanlık edecek 


© Toplantı başkanı: ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance 


WASHİNGTON (AA) 

Mısır ile İsrail arasın-! 
daki "barış" görüşmelerinin bu ayın sonların- da yeniden başlayacağı bildirildi. 20-21 Şubat tarihlerinde Camp-David' de başlayacağı bildirilen görüşmeler dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak. Görüşmelerde Mısır" ı Başbakan Mustafa Halil'in, İsrail'i ise Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın 


temsil edeceği, ABD Diş- , 


işleri Bakanı Cyrus Vance'ın toplantıya başkanlık edeceğini belirtiliyor 


İsrail'e Salı günü birer davet mektubu gönderildiğini, ancak her iki ülke- den de henüz resmi bir cevap alınmadığını bildirdi. Bu arada, Mısır ve İsrail resmi kaynakları çağrıyı olumlu karşıladıklarını ve bakanlar düzeyindeki bu toplantıya katılacaklarını açıkladılar. 
MISIR VE İSRAİL'İN 


"Taraki 


islam Birliği 


AFGANİSTAN İSLAM BİRLİĞİ 


'nin 20 askerini saf dışı ettik” 


PEŞAVER (AA) 


örgütü savaşçılarının, geçen 5 Şubat günü 20 hükümet askerini saf dışı ettikleri açıklandı. 

Konuyla ilgili olarak bir bildiri ayınlayan İslam Birliği örgütü, Tara- i'ye bağlı askerlerin saf dışı edilmesiyle sonuçlanan çatışmanın, başkent Kabil'in batısındaki Parwan eyaleti- 


ÖRGÜTÜ: 


nin Tagab bölgesinde meydana gel- 


yararlandığı ve hombardiman sonucunda pek çok evin yerle bir olduğu belirtiliyor. 

İslam Birliği bildirisine göre, örgüt savaşçıları, ülkenin kuzey-doğusundaki Kunar eyaletinde üç köyü ele geçirmeye çalışan yüz kadar Afgan askerini de esir aldılar. 


Lİ etnam kıyılarında t- o dikkatini Uzak Doğu'ya |. ! TUTUMU De k k Te ene veni. BIR SALDIRIYA DERHAL I KOYACAK”) wi onean a ABD'nin Constellation. Öte yandan, Kamboç- Mısır Dışişleri Bakanlığı uçak gemisinin de Viet- ya kukla hükümetinin 7 * yetkilileri, ABD tarafın- Ka bo hükü . 
H S: 5 ” , . . . . or ' B -m ö i nam açıklarında bulun- banant vlana bi ! e Kamboçya'nın işgalinden bu yana, 140 bin kişi Tayland'a göç etti” a ea m çya u umeti, 


duğunu yazdı. 
Vietnam'ın Kamboç- 


çağrı yaparak, üç ülke 


arasında güçlü bir birlik 


© Kriangsak, Tayland ordusunun kendi kendisine yetebilir hale 


Mısır heyetine Başbakan Mustafa Halil'in başkan- 


l 
I 
| 
‘yı işgal ives | lık edeceğini söylediler Birl i Milletlerd a'yı işgal - y y f yelek Ürliğimin ene kurulmasını istedi. ! r SA a . Mısır Dışişleri Bakan- || eşmiş I en j ö i faali. Kamboçya'ya gelen ! etirmenin önem taşıdığını söyledi iana vakaa edon DES. 
ğinde bölgedeki faali i li č l yetlerini artırması üzeri“ (| PİT Laos heyetine hita- | let Bakanı Butros Gali Vietnam'a baskı ne, ÇiMin de yoğun Lei eb TAS G taşima İşini hızlandırmayı da garanti etliğini be- de bir açıklama yaparak, tedbirler almaya başla- rin, üç ülkenin birleşme- | WASHİNGTON (AA) riti barış görüşmelerinde çödığına dikkat çeken Was- sinin, ortak savunmayı , Resmi bir ziyaret için ABD'de bulunan Tayland Carter, Vance ve Savunma Bakanı Harold , Züm een en egnoni . . 
hington Star gazetesi, kolaylaştıracağını ve „ Başbakanı Kriangsak, Washington'da düzenlediği Brown'un katıldığı görüşmelerde ele alınan başlıca li sorunun eD ES yapmasını ist | Çin'in, ülkenin güneyin- sosyalist inşa yolunda bir basın toplantısında, ABD'nin, Tayland'a yapı konunun, Kamboçya'daki Vietnam işgali olduğu- Gazze'de EŞ Filis- de, 300-400 uçaktan o- ortak çabaları mümkün | acak herhangi bir dış müdahale karşısında derhal nu söyleyen Krtangsak, "aynı durum diğer ülkeler tinlilere özerklik verilme- 


lugan bir "hava savaş gru- 


kılacağını" söyledi. 


harekete geçeceğini açıkladı 


si olduğunu belirtti 


@Demokratik Kamboçya Başbakan Yardımcısı İÌeng Sary, 

kukla Heng Samrin hükümetini tanımadığı için 

Birleşmiş Milletlere teşekkür etti 


için de tekrarlanırsa, ABD'nin sessiz kalamayacağını öğrendim "dedi 

Kriangsak, Çin'in „Kamboçya Devrimci Halk Ordusuna bağlı kuvvetlere Tayland. üzerinden silah gönderdiği yolundaki söylentrlerinsdoğru olup olmadığını soran gazetecilere kesin bir cevap ver mekten kaçındı 

Tayland Başbakanı, 


l Öte yandan İsrail hü- 


kümet kaynakları da, ABD tarafından yapılan öneriyi olumlu karşıladiklarını belirterek, görüşmelere Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın Katılacağını bildirdiler. 


Kendisi ile yaptığı görüşme sırasında, Başkan Carter'ın bu konuda güvence verdiğini hatırlatan Kriangsak, buna rağmen Tayland'ın, ABD deste ğini aramaktan çok, ordusunu kendi kendisine yetebilir hale getirmesinin önem taşıdığını söy ledi. 

Kriangsak, ABD'nin şimdiye kadar Tayland'a 


, Andreotti, yeni hükümet için Berlinguer ile görüştü 


Demokratik Kamboçya Başbakan 


işgal sırasında 140 bin Yardımcısı İeng Sary. 
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m inlet” ici : yaptığı silah yardımlarının ancak iki-üç yılda ül- Kamboçyalı ve Laoslunun Tayland'a göç ettikle- FA RTETGATAI e italyan Komünist Partisi, yeni keye ulaşubildiğine dikkat çekerek, ABD'nin bu rini söyledi ei AĞI > a „AMAS eos P N vi hükümete doğrudan katılmak istiyor ———————-—————-———- ———-————— - ——-—-—— Bu arada bir açıkla- Ülkesinin bir kısmı Demokratik Kamboç- dirildi: sin bei ma yapan ABD Dışişleri hala Vietnamın işgali al- ya Hükümeti Başbakan ie Ml ELA n ea ROMA Bakanı Cyrus Vance, Mı- tında bulunan Demokra- Yardımcısı leng Sary'nin ratik Kamboçya'ya kar-İtalya'da hükümeti sır-İsrail © görüşmelerin. ( tik Kamboçya hükümeti: Birleşmiş (o Milletlerden $ işlediği suçlar ve işga- 


kurmakla tekrar görevlendirilen Giulio Andreotti, siyasal parti liderleriyle temaslarına başladı. Andreotti, Çarşamba günü İtalyan .""Komünist' Partisi Başkanı Berlinguer ile iki saat süren bir 


NATO'NUN STANDART TANKI LEOPAR-2'NİN SERİ ÜRETİMİNE GEÇİLDİ 


de çözülmesi gereken üç sorun kaldığını söyledi. 

Bu üç sorunun görüşmelerde bir paket halinde ele alınması gerektiğini belirten Vance, en önemli sorunun işgal altındaki topraklarda yaşa- 


nin Başbakan yardımcısı İeng Sary Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Xurt Waldheim'a bir telg- 
-af çekerek Vietnam'ın Kamboçya'da bulunan tümenlerine ek yeni tümenler gönderdiğini bildirdi. 


isteklerini sıraladığı telgrafın kopyaları güvenlik konseyi belgeleri oiarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde değıtıldı. 

'İeng Sary'nin Birleşmiş Milletlerden istekle- 


rinin şunlar olduğu bil- 


li kınanmalıdır. 


*Vietnam'ın işgali durdurması için ve Kamboçya'da bulunan bütün askeri birliklerini geri çekmesi için baskı yapılmalıdır. 


örü y an Filistinlilere özerklik *Viet; ' ii görüşme 61986 yılına kadar 1800 adet silna olduğunu be- bütün yardımlar e den sonra yaptığı açık- lirtti. kılar durdurulmalıdır. 
lamada partisinin, And- Leopar-2 tankı 


reotti'nin önerilerini görüşeceğini bildirdi İtalya'nın içinde bu- 


üretilmesi planlanıyor 


BONN (ANKA) 


Mısır'ın açıklığa kavuşturulmasını istediği Camp David anlaşmalarının iki maddesi görüş- 


Batı Almanya'da 
4 binden fazla 


Çünkü Vietnam bu yardımları Kamboçya'ya karşı işlediği suçlara ve cinayetlere alet etmekte, 


lunduğu hükümet Saar NAT® üyesi ülkeler için standart tank dla melerde ele alınması gere- işgal hareketini desteklelmıiına, revizyonist İtal- düş len L -2 klar seri haldı ken diğer önemli konula- v . mektedir. 

vi yon şünülen Leopar-2 tanklarının seri halde yan "Komünist" Partis nına başlandı rı oluşturuyor. Mısır'ın a- Doğu Alman ajan! ver İkinci bi ; nin eski Andreotti hükü- #ederal Almanya tarafından ürelilen Leopar çıklama istediği madde- E kinci bir telgrafta ise metine dışarıdan yaptığı 2 tanklarından 1986 yılına kadar 1800 adei lerden birincisi, Mısır'ın aşbakan yardımcısı desteği geri çekmesi yol üretilmesinin planlandığı bildirildi. Bu yılın E diğer Arap ülkeleri ile BONN (AA) Sary kukla hükümeti 


açmıştı. Revizyonist partinin şimdi hükümete doğrudan katılmak istediği bildiriliyor. 


mal oluyor 


kim ayından itibaren Federal Almanya ordu sundahizmete girmesi beklenen Leopar-2 tank larının tanesi yaklaşık olarak 50 milyon TL'ye 


yapacağı savunma anlaşmaları konusundadır. Mısır İsrail'le imzaladığı anlaşmanın Arap ülkeleri ile 


Federal Almanya İçişleri Bakanlığı, Batı Al manya'da 4 binden fazla Doğu Avrupa ajanının faaliyet gösterdiğini açıkladı. Açıklamada, bu ajanların yüzde 80'inin Doğu Almanya hesa- 


tanımadığı için Birleşmiş Milletlere teşekkür etti ve Vietnam tarafından kurulan yeni hükümetin sade- 


Yeni hükümeti kur- Leopar-2 tanklarının satışı için daha önce ilişkilerinde bir engel teş- bına, yüzde 20'sinin de öteki Varşova Paktı ül- ce silahla işbaşında kala- 

e YE > imi i ini i ildirildi bildiğini Vietnamlıların makla görevlendirilen Leopar-I tankı salın almış bulunan bazı NATO kil etmeyeceğinin açık- keleri hesabına çalıştığı bildirildi. AAT bökre-Andreotti, Berlinguer' ülkeleri ile temaslara başlandığı bildirildi lğa kavuşturulmasını ta- Federal Almanya Íçişleri Bakanlığı Müsteşa- ancak boşaltılmış bölge 


den sonra, Genel Sekreter Bettino Craxi'nin yönetimindeki İtalyan Sosyalist Partisi delegasyonunu kabul etti. Daha sonra bir açıklama yapan Craxi, çıkmazda olduğunu" söyledi 


olarak parlamentoda bir meclis araştırmasının açılması istendi. Bu isteğe, bir İtalyan gazetesinin Aldo Moro olayına 


cedid Chadli Devlet Baş- 


Leopar II. tankı bir tatbikat sırasında. 


BELÇİKA ML KOMÜNİST PARTİSİ KURULUSUNUN 15. YILINDA 


e yandan Hiristiyan CAM İD? we AER A Demekiat Parti li Ba Geçtiğimiz Eyii a O “sürpriz” bir gezi yaptı DEVLET BASKA ANIN kanı Aldo Moro'nun "Kı- ” üni il n ii i iğini yında Camp David'de ya- > rA v l 1 i ntısından H m t Mİ a gaylar tarafindan e "Komünist Mücadele” grubu Parti ile birleşiiğini açıkladı l pılan zirve toplantısından Numeyri, Mısır-S.Arabistan ORTA DOĞU GEZİSİ 


Belçika 


Partisi (PCMLB) geçtiğimiz ayın sonun- da kuruluşunun 15. yıldönümünü kutladı. 
Sovyet revizyonizmine karşı mücadele 


ları, yozlaşmış yönetime karşı mücade- 


BRÜKSEL (ÖZELJ Marksist-Leninist 


Komünist 


siyasetini yıkarak, PCMLB'nin revizyonist 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ile birleşmesinden sonra Partinin yayın 


lep ediyor. Mısır'ın görüşmelerde özellikle ele alınmasını istediği diğer konu ise, İsrail'in terk edeceği topraklarda alacağı güvenlik önlemleri ile ilgili. 
NEDEN TEKRAR 


yetleri barış görüşmelerine Washington'da devam etmişlerdi. Ancak ABD başkentindeki yoğun basın trafiği, görüş- 


Kuzey Yemen yetkili- 


rı Andreas Von Schoeler, tarafından yapılan ayıklamada, Doğu Avrupa ajanlarının, özellikle politik, askeri ve ekonomik alanlarda faaliyet 


gösterdikleri belirtildi. 


Sudan Devlet Başkanı, Riyad'a 


ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor 


BEYRUT (ANKA) 


Devlet Başkanı Numeyri" 


leri ellerinde tutabildiklerini halkın ise kırlık bölgeleri kontrol altında tuttuğunu söyledi ve Kamboçya halkı savaşı sürdürmektedir dedi. 


SÜRÜYOR 


Tito, Bağdat'tan 


lileri uğurladılar. 


| 
| 
| H ; : ; 
iki parlamenter ve bir içinde Batı Avrupa'da kurulan en eski 09 melerin sakin bir şekil- Sudan Devlet Başkanı Şam'a Vatikan görevlisinin de Parti olan PCMLB, 15. kuruluş yıldönü- de sürdürülmesinin önün- MNumeyri, Suudi Arabis- K karıştığı yolundaki iddi- mü ile birlikte, bir mutlu olay daha yaşa- de önemli bir engel hali- tan'n Başkenti Riyad' h k t tti asının yol açtığı bildiri- dı: Yaklaşık iki yıldır süren birlik görüş- ne gelmişti. Bu durumu daki temaslarını tamam- areket etii lyor. | meleri sonuçlandı ve "Komünist Mücade- göz önüne alan ABD Dış- layarak ülkesine döndü. 
le (Marksist-Leninist)/Lutte Communiste -O işleri Bakanlığı yetkilileri Numeyri'nin bu "sürp- BAĞDAT (AA) N (ML)f/adlı bir grup da Partiye katıldı. Kİ ni m e yeni görüşmelerin, kent riz" gezisinin, Mısır ile Yugoslavya Devlet Cezayir Devlet Partinin kuruluşunun 15. yıldönümü O Partiye Grippa önderlik ediyordu. Genç PCMLB, daha sonra gerek uluslararası dışında sakin bir yerde Suudi Arabistan ara- Başkanı Tito, Irak'a yap- 
> dolayısıyla düzenlenen toplantı "Kam- Parti uluslararası komünist hareketin tez- alanda, gerekse Belçika'da iki süper dev- bulunan Camp David' sındaki ilişkilerin geliş- tığı ziyareti tamamlaya-Başkanlığına boçya halkını destekleme" mitingi şeklin- lerini benimsedi ve Sovyet revizyonizmi- lete ve revizyonizme karşı mücadelesini de yapılmasını kararlaş- | tirilmesini amaçladığı rak Suriye'nin başkenti B did Cnadli de yapıldı. Sovyet-Vietnam saldırısını ne karşı açık mücadeleye girdi. Ne var (Sürdürdü. “ni tırdı. öne sürüldü. Şam'a hareket etti. Beş encedid Unadli kınayan konuşmalardan sonra Fransa'da- ki Parti lideri Grippa, Mao Zedung Dü- (Oo 1976 yılında ise Parti Merkez Komite- P Mısır-Suudi Arabistan gün süren Irak ziyareti secildi ki Yurtsever Kamboçyalılar Komitesinin şüncesini kabullenmediği için Çin'deki si içinde ortaya çıkan oportünist bir hi- Kuzey Yemen'de ilişkilerinin gelişmesi ve sırasında Irak yetkilileri - Başkanı, direniş savaşından en son ha- Büyük Proleter Kültür Devrimine karşı Zip, PCMLB'ye Armavutluk tezlerini ka- bütün siyasi Kahire'nin Riyad tara- ile ikili ilişkiler, Orta Do-CEZAYİR (AA) berleri izleyicilere aktardı ve dünya kamu- cephe aldı. Bu durum, Parti içinde yeni bul ettirmeye çalıştı, ancak bu bölücü siyası fından desteklenmesinin ğu sorunları ve diğer Cezayir'de Çarşamba oyunu Demokratik Kamboçya'yı destek- bir çizgi mücadelesinin başlamasına yol hareket Parti tarafından bertaraf edildi ve tutuklular Mısır'ı, İsrail'le yapacağı uluslararası konularda gö- günü yapılan halk oyla- | lemeye çağırdı. açtı. Marksizm-Leninissm-Mao Zedung hizip üyeleri ihraç edildi. görüşmelerde daha güçlü rüşmeler yapan Tito'yu masında Cezayir Kurtu- PCMLB'NİN MÜCADELE TARİHİ Düşüncesini savunan devrimciler, Grip- YENİ BİR GAZETE: KOMÜNİST SES serbest bırakılıyor hale getireceği belirtili- havaalanında Irak Devluş Partisinin aday ola- Kruşçef revizyonizmine karşı çıkan pa'nın Parti içindeki keyfi ve şahsi yö- r x yor. let Başkanı Hasan El rak seçtiği Albay Ben- Belçika Komünist Partisi (PCB) taraftar- netim tarzını ve revizyonizmle uzlaşma PCML$'nin Lutte Communiste (ML) BEYRUT (THA) Öte yandan Sudan Bekr ve diğer Irak yetki- 
| 


kanı olarak onaylandı. lenin Parti içinde daha uzun süre devam batağa düşmesini engellediler. organı da yeni bir isim kazandı: 'Komü- leri, Hazreti Muhammed' nin Suudi Arabistan Baş- Orta Doğu ülkelerine Kendisinden başka ada- edemeyeceğini saptayınca, 22 Aralık nist Ses” Partinin haftalık gazetesi 1 O- in doğum yıldönümü o- bakanı Prens Fahd'la yaptığı geziye Kuveyt" yın katılmadığı seçim- 1963'te Brüksel'de bir konferans topladı- 1967 yılının Kasım ayında yapılan Lo- ocaktan bu yana yeni ismiyle yayınlanıyor. lan Cuma günü ülkedeki yaptığı görüşmelerde A- ten başlayan Tito, Sulerde Albay Chadli'nin lar ve Marksist-Leninist bir Partinin kurul. O uviere Konferansı Grippa yönetimi alt et- PCMLB, bu haftalık Fransızca gazetenin bütün siyasi tutukluların (o rap-Afrika işbirliği ko- riye ziyaretini de taoyların yüzde 98'ini aldı- masına karar verdiler. Nazi işgaline karşı ti ve Partinin Marksizm yolunda gelişme- yanında, bir de Flamand dilinde bir dergi serbest bırakılacağını nularının da ele alındığı Sudan Devlet mamladıktan sonra Ürği bildirildi. PCB'nin devrimci geleneğini sürdüren bu sini sağlamak için yeni bir adım attı, yayınlıyor: Rode Waarheid (Kızıl Gerçek) açıkladı. açıklandı. Başkanı Numeyri dün'e geçecek. 
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Belediye ile Taşıyıcılar Kooperatifi arasında fiyat konusunda anlaşmazlık var 


Divriği Cevher Nakliyecileri direnişte 


© Kooperatif üyeleri, şoförlerin taşıma hakkının yokedilmek istendiğini söylüyor 


DIVRIĞI (ÖZEL) 

Divriği'de çıkan demir cevherinin işyeri istasyonlarına nakliyatını üstlenen Divriği Belediyesi ile Divriği Sı-Motorlu Taşıyıcılar çıkan fi uyuşmazlığı sonucu Kooperatif üyesi şoförlerin bir süre önce başlattığı di- 


Sorumlu arasında 


nırlı 
Kooperatifi 


reniş devam ediyor. 


leri şunları söylediler: 


Belediye keyfi ve duygusal bir uygulama yapıyor. Mazot farklarından doğan kişi başına düşen 4 bin liralik fark ve son aylık taşıma ücretleri verilmedi. Usülsüz olarak muhasebeci adı altında her ay para kesilmektedir, Dökülen cevher ücreti olarak çok fazla vara alınmakta, özellikle yeni ihale düşük ücretle alındığı için, şoförlerin taşıma hakkı yok edilmek istenmektedir, Kooperatif üyeleri,ayrıcadireniş boyunca üyeler arasında Alevi-Sünni ayrımının körüklenmek istendiğini, direnişi kırmak için çeşitli baskıların yapıldığını belirterek şu çağrıyı yap- 


tilar: 


Mersin Soda San 


i grevi Bakanlar Kurulu 


hazırız!" 


“Biz daha önce olduğu gibi Divriği halkının birliğinden yanayız. Hakkımızı verdiği sürece Belediye ile her zaman anlaşmaya ve dayanışmaya 


yel o BELEDİYE BAŞKANI NE DİYOR? 
Bu konuda görüşlerine başvurdugumuz CHP'li Divriği Belediye Başkanı Hüseyin Değer de şunları b iirt-KOOPERATİF ÜYELERİNİN ti, GÖRÜŞLERİ 
Kırk altı üyeli Kooperatifin yürüttüğü direniş hakkında kooperatif üye- 


“1978 yılında Belediyemiz şoförlerin ellişer bin lira bono taahhüt etmesi üzerine bir yıl süre ile geçen se- 


ne nakliye ücretini üstlendik. Daha 


lar. 


sına yol açtı. İşverenin baskıları sürüyor 


Mersin Soda Sanayinde huzursuzluk sürüyor 


© Petkim-iş yetkilileri, işverenin önerdiği ücret zammını “komik” olarak niteliyor © Üretimin düşmesi sonucu, cam ve deterjan sıkıntısı doğabileceği belirtiliyor 


MERSİN (ÖZEL) 

5,5 aylık grevden sonra grevleri Bakanlar Kurulu tarafından ertelenen Mersin Soda Sanayi işçileri ve Petkim-İş Sendikası yetkilileri işverenin kendilerine verdiği ücret zammını “komik” denecek kadar düşük bulduklarını belirtiyorlar, 

Türkiye'de soda üretimini tek başına elinde bulunduran Soda Sanayi şirketinin toplusözleşmede işçilere 84 lira günlük ücret zammı ve üç maaş ikramiye önerdiği ni kendilerinin buna karşılık en az 100 lira ücret zammı ve 6 maaş ikramiye istediklerini belirten sendika yetkilileri işveren işçilerin haklarını vermediği sürece mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladılar. 

Öte yandan işveren tarafından greve önderlik ettikleri gerekçesi ile bir süre önce işyerinden zorunlu izin verilerek uzaklaştırılan 24 teknik elemanın hâlâ işbaşı yap- 


İLAN 
KARTAL 2. ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 

977/661 

Halk Sigorta A.Ş, tarafından Mustafa Akalan ve A. Osman Bilir aleyhine açılan alacak davasında: 

Davalı Mustafa 
Akalan ve A. Osman Bilir'e dava dilekçesi ilanen tebliğ edildiği halde duruşmaya gelgıyap kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 27.3.979 günü saat 9.30'da duruşmaya bizzat hazır bulunulmaz veya bir vekille temsil edinilmezse davanın gıyap- ta bakılıp hitirileceği ilanen giyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

(Basın 887-148) 


mediğinden 


madıkları bildiriliyor. 
Teknik elemanların uzaklaştırılması sonucu işyerinde bazı makinaların bakımı yapılmamakta ve üretim sürekli olarak aksa maktadır. Öğrenildiğine göre bu makinalar bakımı yapılmadan devr eye sokulduğu takdirde can 


tarafından ertelendi 


sonra taahhütlerini geri iade ettim. 
Bizim müteahhitlik yaptığımız sürece nakliye ücretlerini muntazaman aldılar. Yazın işler çoğalınca bizim işimizi bırakıp daha pahalı işlere koştu-Mazot farklarının verilememesi meselesine geli bütçesi görüşü ödeyeceğiz. 

“Belediye Başkanı muhasebe işlerinin ise kendi memuru tarafından yürütüldüğünü ve alınan paranın üç yüz elli lira olduğunu söyledi. 

Ayrıca tüm olanlara karşı, şehrin huzuru için anlaşmaya hazır olduklarını belirtti, 


ice, şu anda Belediye iyor. En kısa zamanda 


kaybına dahi yol açabilecek patlamaların meydana gelmesi ihtimali var. 

Soda Sanayi halen jandarma kordonu altında bulunuyor 


SODA SIKINTISI BAŞLAYABİLİR 
Öle yandan TMMOB 


işçi-sendika 


Ancak bu işyerinde huzursuzluğun art ma 


taralından hazırlanan bir rapora göre Mersin Soda Sanayinde üretime yeçil 


mediği lakdirde önümüz deki günlerde ülke çapın da deterjan ve cam sıkın usi başgöslerecek. Bi 


lindiği gibi soda bu ürün lerin de hammaddesini teşkil ediyor 


Devrimci Sağlık-iş Göztepe SSK'dan i1 işçinin yasa dışı olarak sürüldüğünü açıkladı 


© Sendika Genel Başkanı Mehmet Çelikel, bu uygulamanın işyerinde yetki almalarını önlemek için yapıldığını söyledi 


İSTANBUL (ÖZEL) Göztepe SSK Hastanesinde yetkili sendikanın belirlenmesi için Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş ve DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş arasında sendikal mücadele sürerken Devrimci Sağlık-İş üyelerinden 11 kişinin SSK Genel Müdürlüğü tarafından başka işyerlerine sürüldüğü bildiriliyor. 
Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Mehmet Çelikel bu konuda yazılı bir açıklama yaptı ve Göztepe SSK işçilerini mücadeleye çağırdı. k 
11 üyelerinin sürülmesinin yasalara aykırı olduğunu belirten Mehmet Çelikel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "SSK Genel Müdür- 


lüğü daha önce işyerinde yetkili olan sendikanın da önerisiyle, 11 üyemizi sözleşme hükümlerine ve kurum mevzuatına aykırı olarak başka işyerlerine sürgüne göndermektedir, 


"Mevcut SSK personel yönetmeliği (o sözleşmeli işçileri kapsamına almazken, işveren durumunda- ki kurum yetkilileri yönetmeliğin 55. maddesine dayanarak, işçi kadrosundaki kişileri, izinlerini almadan başka yerlere gönderilmesi için yazılar hazırlamıştır. Bu uygulama mevcut toplu iş sözleşmesinin 46. maddesine aykırıdır. Çünkü bu madde işyerinin üniteleri arasında olmak kaydıvla Disiplin Kurulunun 


kararını almak zorunlulu- 
#unu getirmiştir “Yukarnua sikredilen yasal dayanaklara rağmen sendikamız şube yöneticilerinin de içinde bulundugu çok sayıda işçinin başka yerlere gönderilmesinin ana amacı, sendikamızın örgütlenmesini engellemektir. 
Önümüzdeki günlerde "durum tespiti' uygulaması yaptırılırken işçileri öncüsüz bırakmaktır". 


Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı bu tür yasa dışı uygulamalara karşı kazanılmış hakları korumak için sonuna kadar direneceklerini belirtti ve Göztepe SSK. işçilerini birlik ve mücadeleye çagırdı. 


izmir TGS , kıdem tazminatlarının vergilendirilmesine karşı çıktı “İşçinin ölüsünün bir varisi de 


İZNİR(ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı Türki- 

e Gazeteciler Sendikası zmir Şube Başkanı Çetin Eren yeni vergi tasarısindaki ücretlerin vergi indirimini yetersiz bul duğunu açıkladı ve kıdem tazminatının vergilendirilmesine karşı ©" tı. Eren, kıdem tazmina- 


lının vergilendirilmesi ile işçinin sosyal güvencesi- ne göz dikildiğini bunun 


sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmadığını belirterek, "çalışırken sürü- 


nen işçinin ölüsünün bir varisi de devlet olmamalıdır" dedi. 

Türkiye'de vergilerin yüzde 65'inin sabit gelir- 


devlet olmasın” 


lilerden kesildiğini belirten Eren, Özel iş sahiplerinin vergi kaçırma oranı- nın kişi başına 70-80 bin lirayı tuttuğunu kaydetti ve açıklamasını vergilerin sefasını noksan beyanda bulunanlar sürerken, cezası ağır vergi yüküyle ücretlilere ödetilmektedir"' diye bitirdi. 


Genel Kuruldan bir görüntü. 


Dağıttıkları bir önerge Sıkıyönetime ihbar edilince 


TEKSTİL GENEL KURULUNDA GENEL BAŞKAN ADAYLARINDAN RIDVAN BUDAK VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI 


© Bir süre gözaltında kalan Rıdvan Budak. daha sonra serbest bırakıldı. Diğer 2 kişiden bir haber alınamadı © DİSK Genel Başkanı, “bu kara !ekeyi silene ve arkadaşlarımız bırakılana kadar Genel Kurulu tehir ediyoruz” dedi © Genel Kurulun ikinci gününde "Devrimci Birlik” grubundan delegeler, sahte TKP'lileri şiddetle eleştiren konuşmalar yaptılar © Genel Kurulun bu sabah 11.VU”den itibaren devam etmesi bekleniyor 


İSTANBUL (ÖZEL) Çalışmalarına 7 Şubat günü Cağaloğlu Gazeteciler Cemiyetinde başla yan Tekstil Genel Kuru lunun ikinci gününde, Fa aliyet Raporu ile ilgili eleştirilere devam edildi. 
Öte yandan "Devrimci Birlik” grubunun başkan adayı Rıdvan Budak ve 
2 arkadaşı, Genel Kurul- 
da dağıttıkları bir bildiri nedeniyle sıkıyönetim tarafından gözaltına alındilar. Gözaltına alınan lar daha sonra berbest bırakıldılar. 

DEVRİMCİ BİRLİK'İN BAŞKAN ADAYI 
DEĞİŞTİ 

Genel Kurulun ikinci gününde de taraflar afäsında sert tartışmalar oldu. Bu arada "Devrimci Birlik" grubu delegeleri- nin Genel Kurulun 1. günü akşamı DİSK Genel Merkezinde bir toplaftı yaptıkları öğrenildi. 
Toplantıda, bu grubun Genel Başkan adayının kim olacağı ve Genel Kurulda izlenecek siyaset tartışıldı. Daha önce Genel Başkanı; adaylarının Rıza Güven olduğu söylenen "Devrimci Birlik" grubu, bu toplantıda Çerkezköy Şube Başkanı Rıdvan Budak'ı Genel Başkan adayı olarak “önerme kararı aldı. 

Nitekim Genel Kurulun ikinci gününde, "Devrimci Birlik" grubundan çeşitli delegeler yaptıkları konuşmalarda, "Rıza Güven de dahil hiç bir uzlaşmacı sendikacıyla ittifak yapmayacağız" dediler. 

İLERLEMECİLERİN İTTİFAK TEKLİFİ 
TARZI 

Genel Kurulun ikinci gününde de Faaliyet Raporu ile ilgili eleştirilere devam edildi. "Devrimci Birlik" grubundan dele- 


geler, özellikle sahte TKP'lilere şiddetli eleştiriler yönelttiler. Sahte 


TKP'lilerin kendilerine ittifak önerdiklerini iddia etmelerini eleştiren Vatan Partili Ruşen Budak şöyle dedi: 

“İlerlemeciler 40-50 kişilik bir grup olarak Bakırköy Şubesine geldiler, kurşunladılar. Bir arkadaşı rehin alıp götürdüler. Bu, ilerlemecilerin birinci ittifak teklifiydi. İkinci ittifak teklifine geldiklerinde kapıyı kırıp girmek istediler. 
Giremeyince de kapıyı kalbura çevirdiler." 

"İşçilere kurşun sıkanlar sosyalizmden söz edemezler" diyen Ruşen Budak'ın konuşmasını Divan Başkanı Kemal Daysal kesti ve bunu "'ihbarcılık" olarak niteledi. 

Topkapı Şube Başkanı Besim Usta'nın konuşmasında "DİSK'in içindeki 'ilerleme" siyaseti 

upçu ve tasfiyecidir. 
lerleme siyaseti oportünist tutumu yüzünden kitleden tecrit oldu ve DİSK'ten tasfiye edildi" demesi üzerine Kemal Daysal müdahale ederek, "Biz Divan olarak ilerle- 


menin DISK'ten tasfiye edildiğini kabul etmiyoruz" dedi. Bu sırada bir Pupun "Yaşasın Madenş" diye slogan attığı görüldii. 

Faaliyet Raporu ile ilgili eleştirilere devam edilirken, saat 14.30'da Devrimci Birlik grubunun Genel Başkan adayı Rıdvan Budak, Bakırköy Şube Başkanı Ahmet Göral ile Büyük Çekmece Şube Başkanı Mustafa Ay'ın polisler tarafından Genel Kurul salonundan alınarak Sıkıyönetim Komutanlığına götürüldüğü ve gözaltına alındıkları öğrenildi. Rıdvan Budak ve 2 arkadaşının gözaltına alınmasına, sabahtan delegelere (o dağıttıkları, “sıkıyönetimin kaldırılması” ile ilgili bir karar önergesinin yol açtığı belirtildi. Öte yandan de- 


legeler u#rasında Rıdvan Budak ve 2 arkadaşını sahte TKP'lilerin sıkıyönetime ihbar ettikleri şeklinde (o konuşmaların geçtiği görüldü. 

Olayı öğrencu DISK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, yanında Yürütme Kurulu üyelerinden Kemal Nebioğlu olduğu halde saat 16.00'da Genel Kurula gelerek bir konuşma yaptı. "Ayakları havada kendini İşçi sınıfının militanı sanan bazı budalalar varsa, onların (o hesaplaşmalarının yeri burası değildir” diyen Baştürk devamla "bu kara lekeyi yok edene kadar, arkadaşlarımız serbest bırakana kadar kongreyi tehir edin" dedi. Buarada Rıdvan Budak'ın serbest bırakılarak Genel Kurula geldiği görüldü. 


İlan 


Bakırköy 
2.icra memurluğundan gayrımenkul açık artırma ilanı 


1978/2255 T 


Osmaniye mahallesi, Haznedar mevklin - de e 227 ada, 16 parsel sayılı gayrimenkulün A, Blok 4 üncü katta 40/1200 arsa paylı 17 nolu dairenin tamamı açık artırma suretiyle Bakırköy 2.İcra Memurluğunda paraya çevrilecektir. 

IMAR DURUMU :İ stanbul Belediyesi İmar ve pianlama Müdürlüğünün mar durumu belgesinde; Bina yüksekliği 12.50 m. Bina deriniği, önbahçe, Yanbahçe ve arka bahçe mesafeleri krokide olduğu gibi ve blok şeklinde inşaale müsaade edilmektedir, 

Gayrımenkulün evsaf ve kıymeti: Bahis konusu gay- 


tümenkul Bakırköy, Osmaniye Çalışlar mevkii, Barbaros Hayrettin Sokağı ile Turgut Reis sokağının birleştiği koşebaşında 18 nolu Barbaros isimli apartımanın A, Blokunda tapuya göre 17 kapı üzerinde ise 15 nolu ve 40/1200 arsa paylı dairesidir. Daireye girişte bir antre, (L) biçiminde bir salon, alaturka bir tuvalet, birinin önünde kapalı balkonu bulunan iki oda, | mutlak ve 1 banyodan ibaret olup hafi sahası takriben 75. M2 cwwarındadir , Kapalı balkon kuçük bir Oda gibi kullanşimaktadır, Dairede; Banyodan gayrı bütün Zeminler marley döşelidir, Balkon örtüsü demir könstrüskıyon camekâanlıdır, Darede kullanılan malzeme ve işçilik ljnci sınıftır. Banyoda; Denkli bir gömme küvet, duş tertibatı, termosilon kazan, bır lavabo mevcut Olup duvarları 1, (om. irtıfalna kadar Sarı renkte fayans kap lı, zemini karomozaik döşelidir. Mutfakta; Sabit beton tezgah, üzeri ve cephesi 4 Sıra fayans kaplı ,altinda v4 cephe duvarında dolapları mevcut, takrısen 8 M2 miktarında icabında yemek Odası olarak da kullanılmaktadır. 

NETİCE OLARAK; Apartmanın mevki, imar durumu, tarzi inşası, malzemenin cins ve ışçiliği ve kıymete müesir bütün unsurlar göz önünde tutularak bugunku emlak alım satın vayıclerne göre mezkur dairenin tamamına 750.000 TL. Kıymet takdır edilmis tir 

SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satış 16.3.1979 Cuma gunu saat 11-11.30'a kadar, Bakırkoy 2ıncı İcra memurlu ğunda açık artırıma suretiyle yapılacaktır, Bu artırıma- da tahmin edilen kıymetin % 75.yi ve rüçhanlı alacak-Ilar varsa alacakları ımecmunu ve satış masraflarını geçmek Şartı ile ahale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartı ile 26.3.1979 Pazartesi gunu Bakırkoy 2. İcra memurluğunda saat 11-11.30 arasında 2 ıncı artırmaya çikarilacaktır, BU artırmada da ruchanlı alacaklıların alacadini ve satiş masraflarını geçmesi şartı He en Çok arurana ihale olunur, 

2—A'tırmaya istirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi, veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu verlazımdır, Sats peşin para iledir, ahcı iste- 
20 günu arçmemek uzere mehil verilebilir, 
Delaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittu, Bıvıkınış vergiler satış bedelinden Odenir 

2—ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ilgililerin (1 gililer tabirine otlak hakkı sahipleri de dahıldır) Bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi He (az ve masrafa du olan iddialarını dayanaq: belgeler il 
15 gün içinde dairemize bildirmaleri lazımdır; Aksı 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkca pay laşmadan hariç birakılacaklardı! 

4— Satiş bedeli hemen veya verilen muhlet i Çinde ödenme/se icre ve illas kanunun 133. uncu maddesi gereğince ihale feshedilir, İki ihale arasında kı farktan ve % 10 faizden alıcı ve koferi mesul tutula cak ve hiçbir hükme hacet kalınadan kendilerinden tahsil edilec 

5—Şartna ilan tarihinden baren herkesin q0- vebilimesi Için de ayık Olup asra varıldığı tak dirde isteyen alıcıya bu ornegi qonderdebitu 

6 —Salişa İştirak edemem sartnamevi qarmus ve 
münderecatını, kabul £ sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1978/2255 T, sayılı dosya nu marasj ile memurlugumusa başvınmaları Han olunur 5.2.1979 


(Basın 906-149" 


Tütün piyasası pazartesi açılıyor 


© Tuncay Mataracı yarın İzmir'e gidiyor 

© Tekel Genel Müdürü Orhan Özet, alınan tedbirlere rağmen karaborsanın önlenemediğini söyledi 

© Gördes'te 80 bin balyalık tütünün, 
55 bin balyasını tüccar aldı 

© Başfiyatın 70 lirayı aşmayacağı belli oldu 


İZMİR (ÖZEL) 
1978 yılı ürünü tütün 
piyasasının 12 Şubat Pazartesi günü açılması kesinleşti. Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı açılış hazırlıklarına başlamak üzere yarın İzmir'e geliyor. Mataracı, Pazar günü alım merkezlerinde görevlendirilecek 
184 eksperle bir toplantı yaparak alıma ilişkin son talimatları verecek, Bu sene tütün alımı 
84 merkezde yapılacak. 
Alımın O hızlandırılması için bu yıl eksper sayısı- nın 141'den 184'e çıkarıldığı bildirildi. Halen alım yerlerinde olan eksperlerin pazar gününe kadar İzmir'e gelmeleri bekleniyor 


öte yandan piyasanın açılış hazırlıklarını bizzat yönetmek üzere Tekel Genel Müdürü Orhan Özet dün İzmir'e geldi. Karaborsa alım üzerine muhabirimizin sorularını cevaplandıran özet, ilk defa bu sene 15 müfettişin bölgede görevlendirildiğini, ancak karaborsanın önlenemediğini belirtti. 
Özet, Güney, Kiraz, Ödemiş, Ovakent, Milas ve Akhisar'da tüccar yazıhenelerinde yapılan aramalarda 283 koçanın ele geçirildiğini söyledi. 
Bu rakkamın çok düşük olduğunu belirten Tekel Genel Müdürü, karaborsanın çok daha fazla olduğunu söyledi. Orhan Özet üreticinin maddi sı- 


SENATO 


Kültür Bakanlığı bütçe görüşmelerinde “milliyetçilik” ve “sansür” tartışıldı 


ANKARA (ÖZEL) Bakanlığına ait bütçe- nin Cumhuriyet Senatosunda ogörüşülmesinden sonra eleştirileri cevaplayan Kültür Bakanı Doç. 
Dr. Ahmet Taner Kışlall sinemada sansürü kaldıracaklarını, yasal denetimin ise devam edeceğini söyledi. 

AP grubu adına konuşan senatörlerin hükümetin ve bakanlığının milliyetçilik anlayışlarını eleştirdiklerini söyleyen Kışlalı, bu konuda şöyle dedi: 

"Türkiye'de milliyetçi olan ve milliyetçi olmayan diye ayrımlara sessiz kalıyorsunuz. Bu mu sizin milliyetçilik anlayışınız? Sizin dışınızda bazı kişiler okulların önüne adam gönderiyor, kendisi gibi düşünmüyor diye, bu milletin evlatlarını öldürüyor. Bu, sizin milliyetçilik anlayışınıza 
ters düşmüyor mu? 1948 
yılında okul müfredatına giren milli iktisat sözünü müfredattan siz çıkarttınız. Bu, sizin milliyetçilik anlayışınıza ters düşmüyor mu?" 


İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarın- dan 22 öğretim üyesinin sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili eleştirileri de cevaplayan Kışlalı,bu kişilerin sözleşmelerinin kadro fazlalığı ve görevlerini uzun süre yapmamaları nedeniyle feshedildiğini söyledi. 

Kışlalı sinemadan san- 


sürün kaldırılmasıyla il- 
| 


Kontenjan 


gili olarak da şunları söyledi: 

"Sinemada sansür demek olan ön denetimi kaldıracağız. Yasal denetim ise devam edecek. 
AP'li Ucuzal seks filmlerini serbest bırakacaksınız diyor. Biz müstehcen filmlerin afişlerinin asılmaması için yasa hazırlıyoruz. Ayrıca 18 yaşın- dan küçük olanların bu filmleri seyretmemesi için yasal önlemler alıyoruz. Sizin iktidarınız döneminden bugüne kadar bu filmler açık-saçık yüz kızartıcı bir tarzda gösteriliyordu. Şimdi biz bu önlemleri alıyoruz." 


BENDERLİOĞLU 


AP adına konuşan 
Atıf BdHdeiioğlu Atatürk milliyetçiliğinin her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan milli birlik ve beraberliği sağlamaya yeterli bir ilke olduğunu söyledi. 

Benderlioğlu hükümeti eleştirirken yaptığı konuşmasında 1961 Anayasasını kaleme alanların dahi Anayasayı sola kapatmaya itina gösterdiklerini ileri sürerek "siz bunu da çiğnediniz" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı kontenjan grubu adına Bakanlık bütçesi adına görüşlerini açıklayan Sadi Irmak ise uzun uzun kültürün tanımını yaptı. 


Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Kültür Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 


Senatörü 


Sefa Reisoğlu:”Partiler, şiddet karşısında birleşmeli” 


i ANKARA (ÖZEL) 


Cumhuriyet Senatosunda Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanlığı kontenjarigrubu sözcüsü Prof. 
Dr. Safa Reisoğlu partilerin şiddet karşısında birleşmesini istedi. Reisoğlu, eğitimin son 10 yılda karşılaştığı en önemli problemin can güvenliği, eğitim ve öğrenim özgürlüğü sorunu olduğunu belirterek, "eğitimin bilimsel niteliğinin, objektivitesinin önemi korunmalıdır. Öğrenciler çeşitli görüşlerin tartışılmasının yaratacağı hoşgörüye sahip olarak yetiştirilmelidirler"' dedi. 


Sosyal Güvenlik 


Reisoğlu eğitim kurutuşlarındaki şiddet eylemlerinin ülke ve millet bütünlüğüne yönelik genel bir siyasal girişimin belli bir alandaki belirtisi olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Çağdaş düşüncenin »ckin temsilcisi Abdi İpekçi'nin O öldürülmesi terörist tırmanışı daha tehlikeli boyutlara ulaştırmaya yönelik bir girişimdir. Abdi İpekçi'nin öldürülmesi şiddet karşısında partilerin birleştirmesini gerçekleştirebilirse bu sonuç değerli gazetecinin Türk toplumuna hayat verecek yaptığı yeni bir hizmet olacaktar." 


Bakanlığı bütçesi 


Senatoda kabul edildi 


ANKAPA (AA) 


Cumhuriyet Senatosunda Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülerek kabul edildi. Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Senato'da yaptığı açıklamada SSK bünyesinde çalışan veya çalışacak doktor, dişçi, eczacı ve diğer sağlık personelinin memuriyet dışı geçen hizmetlerinin dört- te üçünün memuriyetten sayılacağını bildirdi. 


Gruplar adına yapılan konuşmzlarda ise. AP Nevşehir Senatorü Ragıp Üner toplumun yüzde 20'sinin sosyal güvence- den yoksun olduğunu söylerken, CHP Senatörü 


Naim Taşan sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını istedi, 


Tarsus TIKP ilçe örgütü kuruldu 


TARSUS (ÖZEL) Tarsus'ta üç aydır temsilcilik şeklinde faaliyet gösteren TİKP dün İl çe örgütüne dönüştürüldü. Parti Yönetim Kurulunun, Başkan Süleyman Çelikcan (işçi), üyeler; Durmuş Bozoğlu (köylü) Süleyman Tokmak (işçi), H. Ali Tülay (seyyar satıcı) ve İsmailTurgut'tan (inşaat işçisi) oluşturulduğu bildirildi. 


kıntısını hafifletebilmek için balya başına ödenen pey parasının alım sırasında ödenmesine çalışılacağını sözlerine ekledi. 

Karaborsa alımın en yüksek düzeye vardığı Gördes'te Tekel yetkilileri resmi kontrat olmadığı için tüccar hakkında hiç bir soruşturma yapılamadığını söylediler, Gördes ve köylerinde tüccar tarafından alınan tütün miktarı 55 bin balyayı buldu. Bu durumda pi- yasa gününde Tekel'in alabileceği 30 bin balya tütün kaldı, Gördes'in Aşağı Nahiye olarak adlandırılan köylerinde bütün koçanlar tüccara teslim edildi. 

Piyasanın açılmasının gecikmesi, yeni dönemin tütün fidelerinin ekilmesini de geciktiriyor. Fidanlıkların üzerini örtmekte kullanılan naylon fiyatlarının çok yüksek 


olması tütün üreticilerinin çoğunun da 1500-2000 lira ödeye- 


meyecek durumda olması nedeniyle fidelikler hazırlanamıyor. Naylon” karaborsada kilosu 125 lira- dan satılıyor. 

Tekel yetkilileri baş fiyat konusunda herhangi bir imada bulunmaktan kaçınırken ilgili çevreler bu yıl Ege ekici tütün piyasasında baş fiyatın 
70 lirayı aşamayacağını 
israrla belirtiyorlar. 


Istanbul Gazete Sahipleri Sendikası: 


"Basın ilan Kurumu 

Yasasında yapılacak değişiklik, yerel basını güç durumda bırakıyor” 


HABER MERKEZİ İstanbul” Gazeteci er Sendikası dün yaptğı 
yazılı açıklamada, 2490 
sayılı artırma ve eksiltme, yasasında yapılmak istenen değişikliğin yerel basını güç duruma diişüreceği belirtildi. 

İstanbul Gazete sahipleri Sendikasının açıklaması şöyle: 

"2490 sayılı kanunu değiştiren hükümet karamamesi ile Anadolu basınının hayat damarları yanında halkımızın sesi de kesilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sendikamız bu bağımsız ve tarafsız kurumun hükümet organı haline getirilmesini, insafsızlık sınırının aşılması şeklinde yorumlamaktadır. 

Basın-İlan Kurumu'nun kuruluş tarzını değiştirme eğilimini tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu girişigerçekleştirilmeyeümit ediyoruz" 
ANKARA 

GAZETECİLER 

CEMİYETİ 

An kara Gazateciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi de aynı konuda bir açıklama yaparak "hükümet tarafsız bir yapıya sahip olan BasınIlan Kurumu'nun yapısını değiştirerek hükümetlerin uydusu haline getirmemelidir" dedi. 

Beyhan Cenkçi, hükümet temsilcilerinden üniversitelerden, basın kuruluşlarından ve çeşitli meslek (kuruluşlarından oluşan Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yapısıyla ilgili değişiklikler konusunda, basın temsilcisi kuruluşlardan görüş alınması gerektiğini de söyledi. 


TMMOB: 
“Asgari Ücret vergi dışı 


tutulsun” 


ANKARA (AA) 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, asgari geçim indiriminin asgari ücretlerle birlikte yükseltilmesini ve asgari ücretin vergi dışı tutulmasını istedi, 

TMMOB tarafından ilgililere ve parlamenterlere gönderilen mektupta kıdem tazminatının vergilendirilmesinde kıdem tazminatına esas olan ücretin 24 katının hiç bir sınırlama olmaksızın vergi dışı bırakılması da istendi. 


min ceğini 


9 Şubat 1979 


Amerikan Savunma Bakanı da konuştu 


@ Batının ortağı olarak kalması için Yunanistan'a yardım devam edecek 

© Türkiye'nin güvenliği ABD ve NATO'nun güvenliği ile bağlantılıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 

ABD Savunma Bakanı Harold Brown Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, ambargonun kalkmasından sonra ABD'nin Türkiye'nin savunma gücünü artırmasına yardım- 


T 


"Türkiye'nin savunma 


Gücün 


ü artırmasına 


yardımcı olmak gerekir” 


cı olması gerektiğini söyledi. 

Güvenlik Yardım Programı konusunda konuşan Brown, "Türkiye' 


nin güvenliği Birleşik Amerika ve NATO'nun güvenliği ile bağlantılı- 


dır" dedikten sonra,am- 


Türkive”de Türk parası kullanılmayacak mı? 


Mataracı: 


"Gümr 


..wun 


gu 


ödenmemiş lüks 


tüketim 


malları 


dövizle satılacak” 


ANKARA (AA) 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı 


yaptığı bir açıklamayla gümrüğü ödenmemiş lüks tüketim maddelerinin Sümerbank ve Gima mağazalarında döviz karşılığında satılacağını söyledi. 

Mataracı açıklamasında satış sırasında dövizle mal almak isteyene dövizin kaynağının sorulmayacağını da belirtti. 

Gümrüklerdeki malların tasfiyesi konusunda görüşlerini açıklayan Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı, malların tasfiyesine ilk önce iki yıl önce kaçak olarak yurda sokulmak istenen floşun Sümerbank'a satılarak başlandığını kaydetti. 

Tuncay Mataracı 


ayrıca gumruklerdeki spor malzemelerinin Gençlik ve Spor Ba- 


kanlığı'na, film hammaddesinin de Basın - Yayın Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini açıkladı. 
Gümrüklerdeki malın tasfiyesinden 600 milyon dolar kazanç sağlanmasınm umulduğunu işaret eden Mataracı, bu yöntemin enflasyonu da önleyeceğini iddia etti 


Öte yandan, bilindiği gibi bir süre önce bazı çevrelerce döviz karşılığı konut satılması da istenmişti. Dövizle konut satışının Türkiye'ye döviz sağlayacağı, yurt dışında çalışan içşilerimizin bu uygulamaya ilgi duyacakları da iddialar arasında yer alıyordu. 


Sıkıyönetim Komutanlığı 
6 derginin daha istanbul'a 
sokulmasını yasakladı 


© | | Şubattan itibaren eğlence yerleri gece 01.00'den sonra kapanacak 


> ANKARA (AA) 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, bazı dergilerin sıkıyönetim bölgesi sınırları içinde basım ve dağıtımını yasakladı Sıkıyönetim Komutanlığının bildirisinde ayrıca 11 Şubat Pazar günün- den itibaren, İstanbul' 


AP Temsilciler Meclisi 11 Şubatta toplanıyor 


ANKARA (AA) 

Adalet Partisinin Büyük Kongreden sonra en yüksek karar organı olan 
Temsilciler Meclisi, 11 
Şubatta toplanıyor. AP, aynı gün, kuruluşunun 
18. yıldönümünü de kutlayacak. 

AP Temsilciler Meclisinin üç gün sürecek toplantısı, Genel Başkan Demirel'in bir konuşmasıyla başlayacak. Üç gün sürecek toplantının 2. ve 3. 
günlerinin, partinin çeşitli organlarının programlarıyla ilgili seminer çauşmaları şeklinde devam edecek, 


MHP'lilerin 
Necdet uğur hakkında verdiği gensoru reddedildi 


ANKARA (ANKA) 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Millet Meclisinde hakkında verilen gensoru önergesiyle ilgili eleştirileri cevaplandırırken, Türkiye'nin olaganüstü koşullar yaşadığını belirterek, "Gün odur ki, ortak tehlike karşısında ortak davranışlara girmek zorundavız" dedi. 

Gensorunun, Meclis çalışmalarını engellemek amacıyla verildiğini belirten Uğur, iktidara geldiklerinden bu yana amaçlarının, çocukları şartlandırmadan, kardeşçe bir arada ve özgür kafa ile yetiştirerek okutmak olduğunu söyledi. 

MHP'liler tarafından verilen Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkındaki gensoru önergesi, daha sonra 16 oya karsılık 224 oyla reddedildi 


daki eğlence yerlerinde gece saat 01.00'den son- 


ra faaliyetlerin durdurulması istendi. 
İstanbul Sıkıyönetim 

Komutanlığının, il sınır- 


ları içinde basım ve dağıtımını yasakladığı dergiler şunlar: Ankara'da basılan Devrimci Gençlik, İzmir'de basılan Dev-Genç, İstanbul'da basılan İlerici (o Yurtsever Gençlik, Liseli Gençlik, Sürekli Devrim ve Bağımsız Türkiye. Bilindiği gibi daha önce de, ür kenin ve milletin bütünlüğünü bozucu yönde, yayın Oo yaptıkları gerekçesiyle 16 dergi ve gazetenin, İstanbul İli sınır- 


ları içine sokulması ya- 


saklanmıştı. 


Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ ye nota verdi 


ANKARA (AA) Denizcilik Bankasına ait Truva feribotunun Lazkiye Limanına sokulmamasıyla ilgili olarak Suriye Hükümetine bir nota verildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından 6. Şubat günü Ankara'da ve Şam'da verilen notada, "Suriye'nin iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilere uymayan bu kararı" protesto edildi. 


Türkiye ile Polonya arasında kültürel değişim proğramı 

imzalandı 


ANKARA (THA) 
Türkiye ile Polonya arasında 10 yıllık kültürel değişim programı dün Ankara'da imzalandı. 

Programd£, iki ülke arasında kültürel, ve bilimsel alanda değişimler yapılması, karşılıklı burs verilmesi, üniversite ve radyo-televizyon kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. 

Türkiye Hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü ile Polonya Hükümeti adına Büyükelçi Staniszewski tarafından imzalanan programın, 1979 ile 1989 yılları arasında geçerli olacağı bildirildi. 


bargonun Vürkiye'de ABD'nin geleneksel dostluğuna karşı kuşku uyandırdığını belirtti, Brown ambargoyu Türkiye'nin NATO'ya karşı taahhütlerini yerine getiremez duruma getirdiği ve ordu- da modernleşme programını aksattığı için eleştirdi. 

ABD Savunma Bakanı Brown, ambargo kalktığına göre ABD ile Türkiye' nin karşılıklı ilişkilerinin güçlendirilmesi, güvenlik bağlarının inşası ve Türkiye'nin savunma gücünün artırılması gerektiği- ne işaret etti, Türk ordusunun modernleşmesine ufak da olsa katkısı olacağından askeri stokları- nın tamamlanması için yardım gerektiğini söyledi. 

Brown Güvenlik Yardım Bütçesinden Türkiye'ye bu yıl yapılacak yardımın diğer NATO müttefikleriyle birlikte Türkiye'nin askeri ihti- 


yaçlarının o karşılanması amacını taşıdığını belirtti. Brown bunun aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik istikrar önlemlerini desteklemek konusun - da Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapma anlamını taşıdığını ifade etti. 

ABD'nin Yunanistan politikasını da açıklayan Brown, bu politikanın Yunanistan'ın gelişmesi ve demokratik kurumlarının güçlenmesi noktasında yoğunlaştığını, bu suretle Yunanistan'ın batının müttefiki kalması- nın ve NATO'nun güney kanadının etkin olarak korunmasına katkıda bulunmasının sağlanmasına çalışıldığını açıkladı. 

Brown Yunanistan'da ABD ve NATO güçlerinin varlığının devamının gerek Birleşik Devletler, gerek Yunanistan, gerek NATO'nun batı kanadı için yararlı olacağını söyledi, 


IRKİYE-BATI İLİŞKİLERİ 


© Türkiye'nin sorunları 
Ortak Pazarda görüşüldü 


© Türkiye dosyası 
6 Mart'ta 
AET Daimi Komisyonunda tartışılacak 


HADİ ULUENGİN, BRÜKSEL'den bildiriyor Salı günü Brüksel'de yapılan AET Dışişleri Bakanları Konseyine katılmak için biraraya gelen dokuz ülke bakanlarının Türkiye konusunda kendi aralarında tartıştıkları öğrenildi. İyi haber alan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Konsey gündeminde yer almayan Türkiye-AET ilişkileri ve yardım konusu, Federal Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dohnanyi'nin girişimiyle öğle yemeği sırasında resmi olmayan bir şekilde ele alındı. Öözellikle Batı Alman ve Belçikalı bakanlar Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve mali sorunların ülkeyi son derece zor bir çıkmaza soktuğu- 


PROF.TERZİOĞLU”NU ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINAN ÜLKÜCÜ İŞÇİLER DERNEĞİ SEKRETERİNE VERİLEN RAPOR 


"ülküdaşımız Çoban'a güvenin, dava uğruna silah Kullanabilir” 


@Bir başka raporda da Kapıkule Gümrükler Başmüdürlüğünde çalışan Mustafa Babayiğit”in ülkücü harekete yardım ettiği 


yazılıyor 


ANKARA (ÖZEL 
ODTÜ Edebiyat Fa kültesi Dekanı Prof Tosun Terzioğlu'na ya pılan suikastın sorumlu su olarak sıkıyönetim tarafından gözaltına alınan Ülkücü İşçiler Der neği Genel Sekreteri Mustafa Sami Barsan'ın davadan döndüklerin- den kuşkulandığı komandolar hakkında so- 


Bayı 10201 
Usü kraştırma haxsinda 


ruşturma açtığı ve bunlar hakkında raporlar düzenlettiği öğrenildi. 


ülkü Ocaklı Ali Bal- 
““6even'in katili olarak 20 
yıla mahkum olan, daha sonra af nedeniyle serbest bırakılan Barsan'ın hakkında rapor düzenlettiği komandoların davadan dönmediklerini belirtmek için ne gibi 


ULKUCU, İŞÇELER DARNSOT GENEL BAŞKANLIĞINA 


ANKARA, 


22/1/A9TI Tarihi emrinize uyulmak aşağısı ioni yazılı olan 

şahıs arkanda araştırma yapıımış ve gu sonuçlar ortuyu çakmaştar, Mi geçen şahıs Mirne Kapikule Gümrükler Sap Midürlüyünde 

çalışmıştır. Maddi ve manevi yarıımlarını gördüğümüz panela Mirne 


Ulgucu İşçiler Dernegi Şube Başan 


Olarak kendım defalarca sonbet 


attim. Bire çepitli seweleleram tavsiyelerde yapmıştır. Kendisinin bundan sondaki yapacağı çalışmalarda davamıza faydalı işler yapacağı 


inancındayım, 


Kendisiyle yaptığıma bir sohbette Badi Somuncuoğlu beyle 


çok iyi görüştüklerini belirttiler, 


Sonuç olarak gunu moyleyebilirin, Kendileri sağduyu sahibi olup Milliyetçi Harekete gönül vermiylerdir, 


öareğini bilgilerinise sunar Ailerim, 


çalışanlarınısda üstün başarılar 


TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜSKLESIN, 


Mir Muotafa ayadi: Babayiğit 


Ülkücü İşçiler Dermeği Bire Şubesi Başkanı 


Tumut Gökgöz 


Edirne ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Yusuf Gökgöz, Mustafa Babayiğit hakkında yazdığı raporda, "Babayiğit'in Kapıkule Gümrükler Başmüdürlüğünde çalışır ken kendilerine maddi, manevi yardımda bu 


lunduğunu"' yazıyor, 


Ankara 
Belediye 


Meclisinde 


saygı duruşunu 


«© MHP” li Şensöz, ” Türkiye’ de saygı duruşunda bulunacak başka adam bulamadınız mı?” dedi 


Abdi 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara Belediye Meclisinin dünkü toplantısında CHP'li Belediye Meclisi üyesi Turgut Güngör, verdiği bir önerge ile Belediye Meclisinde Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı İpekçi için saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Bu önerge üyeler tarafından kabul edildi. Saygı duruşuna ge- 
,çileceği sırada MHP'li üyeler başlarında Grup Başkanı Muhlit Şensöz'le biklikte topluca salonu terkettiler. AP'li CHP'li ve MSP'li üyeler saygı duruşuna katıldılar. Saygı duruşu devam ederken MHP' 


li Grup Başkanı Muhlit 


Şensöz'ün dışarıda ''Tür- 


kiye'de saygı duruşunda bulunulacak başka adam 


kalmadı mı?" şeklinde 


yüksek sesle konuştuğu 


ve saygı duruşunda bulunanları tahrik etmeye ça- 


lıştığı görüldü. 
Saygı 


duruşunun bitmesinder sonra MHP'li 


kanıtların ileri sürüldüğü yayınladığımız raporlar- da açıkça görülüyor. 

Bunlardan Seydişehir'de Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğine getirelen Mehmet Çoban'ın lehinde söylenen en önemli nokta, Çoban'ın dava uğruna katıldığı bir kavgada silah kullanması ve yakalanarak 10 ay ceza alması olarak belirleniyor. 

Mehmet Çoban hakkında rapor düzenleyen ülkücü İşçiler Derneği Seydişehir (o yöneticilerinden Cafer Yeniçeri, 28.2.1977 tarihli raporunda, bu olaydan sonra Mehmet Çoban'ın olumlu yönde kamçılandığını, Yalvaç ve Bağkonak ülkü Ocaklarının açılmasında ve faaliyetlerinde yer aldığını açıklıyor. 1944 Yalvaç doğumlu Mehmet Çoban'ın ülkücü kadrodan olmak üzere "Moskof Sehpası" ve "Uyanış" adlı piyeslerde rol alması da Barsan'ın Çoban hakkındaki kuşkularını dağıtmak için ileri sürülüyor. 

Barsan'ın o Çoban'dan kuşkulanmasına neden olan olayın Seydişehir" de Ülkücü İşçiler Derneği ile Türk Metal Sendikası arasında geçimsizlik çıkması olduğu anlaşılıyor. Raporda, sendikanın Ülkücü İşçiler Derneğine yardım vapmamasının anlaş- 


üyeler 


TÜRKİYE'YE YARDIM İÇİN 


AET, OECD, IMF arasında eşgüdüm 


kuruluyor 


nu, bu durumun aşırı boyutlara ulaşarak siyasi hayatı etkilediğini belirterek, diğer üye ülke ba kanlarının dikkatini bu yöne çektiler. Her iki ülkenin bakanları hu durumun biran önce çözümlenmesi ve yardımın gerçekleşmesi için Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avupa Ekonomik Topluluğu arasında bir eşgüdüm mekanizmasının kurulmasını önerdiler. Alman ve Belçika Dışişleri Bakanları Türkiye'ye gerekli acil yardımın en kısa süre içinde verilmesini ve sürüncemede kalan Türkiye dosyasının 6 Mart tarihinde toplanacak olan topluluk komisyonuna getirilmesini istediler. 
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"YARDIM 
ÇALIŞMALARI SONUÇLANDIRILACAK" 


Öte yandan Konsey çalışmalarının tâmamlanmasından sonra bir basın toplantısı yapan ve bu dönem Konsey Başkanlığını yürüten Fransa Dışişleri Bakanı Jean François Poncet toplantıyı izleyen Türk gazetecilerin sorularını (o cevaplayarak öğle yemeği sırasında Bakanların Türkiye konusunu görüştüklerini doğru ladı. "Yardımın gerçek leşmesi için bir çok koşul var" diyen Fransa Dışişleri Bakanı, bu koşullardan en önemlisinin Türkiye hükümetinin IMF ile bir anlaşma zemini bulmasının olduğunu vurguladı ve "Buradan 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Seydişehir'de Türk Metal Sendi kası Yöneticiliğinde bulunan Mehmet Çoban hakkında rapor düzenleyen Seydişehir Ülkü cü İşçiler Derneği yöneticilerinden Cafer Ye 


niçeri, Çoban'ın zamanında 


“davanın ileri 


gelenleriyle ters düştüğünü, ama şimdi hata sınlanladığını" söylüyor 


mazlığa yolaçtığı söyleniyor. 

Cafer Yeniçeri, Mehmet Çoban'dan kuşkulanılmasına yer olmadığını anlatırken, Mehmet Çoban'ın hatasını anladığını ve artık davaya dört elle sarıldığını uzun uzun açıklıyor. 

Barsan'ın hakkında tahkikat açtırdığı bir başka komando da Mustafa Babayiğit. Ülkücü İşçiler Derneği Edirne Şubesi Başkanı 


İpekçi için yapılan MHP” liler terketti 


© AP, MSP ve CHP” li üyeler saygı duruşuna katlidı © Ankara' da bir caddeye Abdi İpekçi 


adı verilecek 


tekrar yerlerini aldılar. Bu arada CHP'li 


üyeler, MHP'lilerin saygı duruşu karşısındaki bu tutumunun Belediye Meclisi tutanaklarına geçirilmesini istediler. Bu istek kabul edilerek MHP' lilerin tutumu tutanağa geçirildi. 


ANKARA'DA BİR CADDEYE ABDİ İPEKÇİ ADI VERİLDİ 


Belediye Meclisinin toplantısında ayrıca Bele- * diye Başkanı Ali Dinçer, Milliyet gazetesiyle ya- 


pılacak bir deye Abdi 


örüşmeden sonra Ankara'daki bir cadpekçi adının verileceğini açıkladı. Be- 


lediye Meclisi üyesi Turgut Güngör ise verdiği başka bir önerge ile Ankara'da açılacak yeni bir çocuk parkına Abdi İpekçi adı verilmesini ve 1980 
yılında Abdi İpekçi adına geleneksel bir hafta 


düzenlenmesini istedi. 


Yusuf Gökgöz, 31 Temmuz 1977 tarihli raporunda Mustafa Babayigit'in “sağduyu sahibi olup, milliyetçi harekete gönül verdiğini" söylüyor ve Babayiğit'in “Sadi Somuncuoğlu Beyle çok iyi görüştük lerini” yazıyor. Raporda, "Babayiğit'in Kapıkule Gümrükler Başmü dürlüğü'nde çalışırken ülkücü harekete maddi manevi yardımda bu lunduğu"' söyleniyor. 


işlenmiş orman 


ürünlerinin aracısız satışlarına beş ilde başlandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Orman Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü halka aracısız işlenmiş orman ürünleri satmak üzere beş ilde satış mağazası açtı. 
Orman Bakanı Vecdi İlhan, beş il dışında onbeş ilde daha satış mağazalarının açılacağını söyledi. 
İlhan hükümet ve beş yılık kalkınma programinda yer alan üretici ve tüketicinin korunması ilkeleri için çaba harcadıklarını belirterek, Orman Bakanlığının işlenmiş orman ürünlerinin piyasada kalite bakımından da etkin olacağını söyledi. 
İlhan Konya, Antakya Mardin, G. Antep ve Elazığ'dan sonra Erzurum Erzincan, Kars, Tokat illerinde hazırhkların tamamlandığını, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Van Siirt ve Burdur'da da mağaza açılmasına çalışıldığını söyledi. 


sonra bütün dikkatimizi yardım çalışmalarının sonuçlandırılması üzerinde toplayacağız" dedi. Poncet, "AET tavranı IMF'- nin yönüne göre belirleyecektir” şeklinde konuştu 


IMF İLE ANLAŞMA 


Brüksel'deki Ortak Pazar Merkezine yakın çevreler, Konsey gündeminde yer almamasına rağmen AET Bakanlarının Türkiye konusunu görüşmelerini, Ankara'nın geçen hafta içinde, Topluluk üyesi, ülke başkentlerinde yapmış olduğu yeni girişim ve başvurulara bağlarken, Türkiye'ye yardımin gerçekleşmesi için Ecevit hükümetinin IMF ile anlaşması gerektiği görüşünün birçok AET 


ülkesi tarafından paylaşıldığına işaret ediyorlar. 


Fransa Dışişleri Bakaninin dün yapmış olduğu yonim da,AET'nin Türkiye'ye dişe dokunur bir yardım yapması ve uluslararası örgütlerin oluşturacağı yardım koordinasyonunun harekete geçmesinin, Türkiye'nin IMF ile anlaşmasına bağlandığı şeklindeki görüşü kuvvetlendiriyor. 


TARIM ÜRÜNLERİ 


Diğer taraftan bugün haftalık olağan toplantısını yapan AET Daimi Komisyonunda geçen hafta görüşülmeyen Türkiye *konusu da tartışıldı. 
AET komiserleri, uzmanlar ve Türkiye Masesi so- 


rumlularının katıldığı bit“ 


toplantı sırasında, görüşinelerin ağırlık noktasını uzun bir dönemden beri tamamlanamayan Türkiye'nin AET ülkelerine ihraç ettiği tarım ürünleri dosyası oluşturuyor. Bilindiği gibi bu konu hakkında AET içinde iki görüş bulunuyor. Dokuzlar Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin tarım ürünlerine belirli bir takvim içinde gümrük indirimi uygulanmasını önerirken Ortak Pazar Tarım Servisi ise tüm ürünlerin ayrı ayrı gümrük indirimine tabi tutulmasını istiyor. 

Ankara'nın isteği ise bütün Akdeniz ülkesi tarım ürünlerine uygulanan tarifenin, avantajlı bir şekilde Türkiye'ye uygulanması yönünde 


UZLAŞMA 
FORMÜLLERİ 


Bugün Komisyonda Türkiye-AET ilişkilerine ilişkin olarak ele alınan ve tamamlanması beklenen diğer bir konuda, dokuz ülkede bulunan Türkiyeli işçilerin serbest dolaşımına ilişkin. Bu konuda AET Komisyonunun daha esnek bir tavir alması ve serbest dolaşım hakkında bazı uzlaşma formülleri sunması bekleniyor Komisyon çalışmalarının sonucu alinacak tavsiye kararının 
6 Martta toplanacak olan 
AET Konseyine götürülerek orada kesinleşmesi gerekiyor. Dün yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye-AET ilişkileri konusunda alınacak kararın çabuklaştırı!- ması yolunda girişimlerin olması, Mart ayında kararın çıkacağı şeklinde yorunılanıyor. 


Genelkurmay 
Başkanı Evren 
, 
Erzurum a gidiyor 
ERZURUM 
Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren' in Pazar günü Erzurum'a gideceği ve Rus sınırına yakın Erzurum - Kars yö- 


resindeki birlikleri denetleyeceği öğrenildi. 


İlgililer 3. Ordu Komutanının da katılacağı bu gezide Genelkurmay Başkanının sınır bölgesindeki birlikleri denetleyeceğini ve Erzurum - Kars yöresi Sıkıyönetim Komutanlığının çalışmalarını yerinde izleyeceğini ifade ettiler, 


Davetsiz misafir 


Doğan Yurdakul 


MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan dün de bizim köşemize davetsiz misafir ola- 


rak geldi oturdu. 


Doğrusu Yaşar Okuyan'dan bugüne kada; tekzip almadığım için bayağı üzülüyordum. 


MHP'nin tekzipçibaşı 


bıkmadan usanma- 


dan o kadar çok tekzip yazıyor ki, artık MHP hakkında yazılanların doğruluğu, Okuyan'dan tekzip almakla kanıtlanıyor. 

Bir habere, bir yazara Yaşar Okuyan'dan tekzip geliyorsa, o yazılan muhakkak doğru demektir. Eğer MHP hakkında bir şey yazdınız da, Yaşar Okuyan'dan tekzip almadıysanız, o zaman yazdığınızın doğruluğundan şüphelene- 


bilirsiniz. 


işte ben de bunun için üzülüyordum. MHP hakkında bu kadar yazı yazdım, Yaşar Okuyan' dan bir tekzip gelmedi, okuyucularım yazdıklarımın doğruluğundan şüphelenecekler diye * 


düşünüyorum. 


Nihayet geldi de, bizi bir dertten kurtardı. 


Tekzibe bak, tekzibe. 


“AYDINLIK gazetesini MHP'nin düzenlediği basın toplantılarına davet etmek mecburidir diye bir kanun maddesi yoktur!" 


Vay canına! 


Hukuk bilgisinin derinliğine bakın ki, kanunlarda neler yazdığını bildiğinden başka, neler yazmadığını da biliyor! Demek Aydınlık dışındaki gazeteler, MHP'nin basın toplantılarına, kanuni mecburiyet olduğu için davet ediliyor- 


larmış! 


Hem bunu söylüyor, hem de "MHP'nin basın özgürlüğü anlayışını yorumlamak size düşmez"'diyor, Bizim bir şey yorumladığımız yok. 
Mal meydanda, MHP'nin basın özgürlüğü anla- 


yışmı Okuyan'ın kendisi 


tekzibinde açıkça 


yazmış. Yoruma ne gerek? 

“Çemberin daraldığını söylüyorsunuz, çemberin daralıp daralmadığını zaman gösterecek ve yazdıklarınızdan ötürü mahcun olacaksınız." 


Tekzip mi, tehdit mı belli değil. 

“Beşiktaş'ta MİTHAT KANDEMİR'in öldürülmesi olayının MHP ile uzak yakın bir ilgisi yoktur. Öldürenler de MHP'li değildir.” 


dir. 


Al sana bir tekzip! "Öldürenler MHP'li değil- 


Ne âlâ memleket. Al kâğıdı kalemi istediğin gibi döşen. "Öldüren MHP'li değildir", "Dünya dönmüyor, öküzün boynuzunda duruyor, “, "Benim adım Yaşar değildir" vb. Ne de olsa dilin kemiği yok. Uydur, uydur yaz, Ne kanıt ister 


ne delil, Ne diyelim, 


kabahat marangozda, 


Okuyan'a bir diyeceğimiz yok, desek de önemi yok, Çünkü o zaten ne yaptığının farkında değil, Otomatiğe bağlamış, yazıyor. 

Biz esas böyle saçmalıkları hiç incelemeden gönderen Sulh Ceza Mahkemelerini eleştiriyo- 


ruz. 
Adam alıyor kâğıdı, 


“Öldürenler MHP'li deir” diye yazıyor. Mahkeme, "nerden biliyor- 


diyor. Mahkeme yine de tekzibi gönderiyor Öyle olunca, cevap hakkı ve tekzip müessesesi 


de yozlaştırılmış oluyor, 


Bu tutum yüzünden, Yaşar Okuyan bütün gazetelerin birinci sayfalarının zoraki yazarı, davetsiz misafiri haline gelmiştir.Ücret almıyor, üste para verip, mahkeme masrafı ödüyor, Bu da ayrı bir zevk. Her gazeteye "zorla" yazı yazan adam, Merak meselesi, 


Tekzibe bak, tekzibe, 


“2 yıl sonra bir vatandaşın suç işleyip işlemeyeceğini önceden gösteren herhangi bir alete henüz partimiz sahip olmadığı için üzgünüz." 


Sözü geçen vatandaş, Somuncuoğlu'nun Devlet Bakanlığı özel kalemine aldığı Ethem Kıskıs, Balgat katliamı sanıklarından. Yaşar Okuyan da tekzibinde diyor ki, biz onu işe alırken iki yıl sonra suç işleyeceğini nereden bileydik? Böyle birşeyi önceden gösteren bir ale- 


timiz yok! 


Zaten öyle bir aletiniz olsa, fazla çalışmaktan patlardı. Olmadığı daha iyi. Sizde her suça bir bahane uyduran aletler var. Umar işinize 


daha çok yarıyor. 


Peki, şu Çemberlitaş'taki kuyumcu soygununa ne diyorsunuz? Partinizin İstanbul Gençlik Kolları Başkanının işbirliği ve partinize ait 
34 ZC 443 plakalı otomobil ile gerçekleştiril- 


miş bir soygun. 


Belgesi de var, 


İstanbul Cumhuriyet Savcılı- 


ğının 78/394 sayılı iddianamesinden ve 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 6.2.1979 tarihli kararından 


aldık. 


Bakarsınız Yaşar Okuyan buna da bir tekzip 


gönderir. “Aldığı 


ız otomobilin iki yıl sonra 


ne Suç işleyeceğini gösteren bir aletimiz yok" 


der. 


“Belge isterim” deyip duruyor. Sizin partiniz hakkında koskoca rapor var Yaşar Okuyan. Partiniz raporludur. Belgeye ne hacet. 


Enver Hoca, Çin-Japon anlaşmasını ırkçı bir birlik olarak niteledi 


HABER MERKEZİ Arnavutluk Emek Par- - tisi Genel Sekreteri Enver Hoca "Emperyalizm ve Devrim" adı altında yayınladığı' kitapta Çin'in de sosyal-emperyalist bir ülke olduğunu ve dünya hegemonyası için mücadele ettiğini ileri sürüyor. Kitabında Rusya ABD ve Çin'in stratejilerinin tartışmasını yapan Enver Hoca hayli ilginç iddialarda bulunu- 


yor. 

Enver Hoca, Çin'in Japonya ile yaptığı anlaşmayı "ırkçı bir birlik" diye nitelendiriyor 


ve bu birliğin amacının Asya'da ortaklaşa hegemonya kurmak olduğunu söylüyor. 

Enver Hoca'nın görüsüne göre, Çin Ortado- 


ğu'da ABD'nin çıkarlarını savunarak ve zengin petrol kaynakları bulunan bu bölgeye Sovyetler sızmasın diye İran. Suudi Arabistan gibi ülkelerle işbirliğini artırarak dünya hegemonyası için ABD ve Rusva ile yarışacak, 


Yine Enver Hoca'ya göre, Çin'in ABD ve Sovyetler Birliğine karşı verdiği dünya hegemonyası mücadelesinde Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan bir strateji izlemesi Amerikan Emperyalizminden büyük teşvik ve destek görüyor. 

Enver Hoca'nın Tito hakkında da ilginç iddiaları var. Kitapta Yugoslav Devlet Başkanı Tito "sermayenin eski bir ajanı" olarak nitelendiriliyor. 


— 


9 Şubat 1979 


Fransa'da, “Ölmez Otu” ve “Yer Demir, Gök Bakir” adlı romanlarıyla 1978 yılının 


“En İyi Yabancı Kitap” ödülünü alan 


YAŞAR KEMAL: 


"Bizim edebiyatımız hem geçmişi, hem de bugünüyle, dünyanın üstünde önemle durması gereken 


kişilikli, sağlam, özgün bir edebiyattır” 


Fransa'da her yıl seçkin bir jüri tarafından verilmekte olan "EN İYİ YABANCI KİTAP ( ÖDÜLÜ'"nü, 1978 yılı için, bilindiği gibi dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal kazandı. 


Ödülü, kendisine 31 Ocak tarihinde yapılan bir törenle verildi. 


Yaşar Kemal'i romancı olarak bu ödüle layık bulan jüri şu isimlerden oluşuyor: Viviane Forrester, Andre Bay, Albert Blanchard, Georges Belmont, Pierre-François Caille, Robert Carlier, Paul Flamand, Max-Pol Fouchet, Henri Hell, Maurice Nadeau, Robert Sabatier, Marcel Schneider, Guy Tosi ve Michel Tournier... Jüri, ödülü, Yaşar Kemal'in "ölmez Otu" romanıyla Gallimard Yayınevi tarafından yine 1978'de yayınlanan "Yer Demir Gök Bakır"'romanı için verdiğini açıkladı. Yaşar Kemal'le birlikte İngiliz kadın yazarı Kathleen Raine'a da denemeleri için aynı ödül verildi. 

"En İyi Yabancı Kitap ödülü", Fransa'da 1948' yılından beri verilmekte. ödülü 1950' de Asturias, 1952'de Pratolini, 1954'te Kazancakis, 1955'te Böll, 1958'de Musil, 1962'de Grass gibi ünlü yazarlar kazanmış. Son üç yıldır da Leonardo Sciascia, Ernesto Sabato, Mario Pomilio gibi romancılar bu ödüle layık görülmüşler. 

Aşağıda Paris muhabirlerimizden Gürler Akdora'nın Yaşar Kemal'le ödülünü aldıktan 


l sonra yaptığı söyleşiyi sunuyoruz. 


GÜRLER AKDORA 
(Paris) 


— Türkiyeli bır yazar ola- 
“rak, ölmez Otu" adlı romanınızla Fransa'da, yılın en iyi yabancı romancısı seçildiniz. 
Bunu nasıl yorumluyorsunuz? 


— Ödül, Fransa'da yabancılara verilen en önemli ödül. 
Bu ödülü daha önce Kazancakis, Marguez, Grass, Asturias gibi dünyaca ünlü yazarların almış olması da, ödüle, Fransa'da ne kadar önem verildiğini gösteriyor. 


Bir de bu ödülü kuranlar, Fransa'nın oniki büyük yayinevi, Jüri de bu yayinevlerinin danışmanlarıyla, Fransa'da büyük edebiyat, sanat dergilerinin müdürleriyle, büyük gazetelerin sanat sayfalarının yöneticilerinden oluşuyor, Paris hâlâ, köprülerin altından ne kadar su geçerse geçsin, dünyanın sanat ve kültür merkezi, Batı' da ilk olarak edebiyatımıza verilen bu ödülün Fransa' dan gelmesi, yukarıda söylediğim sebepler yüzünden, daha başka bir anlam taşıyor, 

Bizim edebiyatımız hem geçmişi hem de bugünüyle, dünyanın üstünde önemle durması gereken kişilikli, sağlam, özgün bir edebiyattır. 
Türk edebiyatının dünyada böylesine az tanınması, buna hemen hemen hiç tanınmaması da diyebiliriz, çağımız sanatı ve kültürü için bir eksikliktir. Büyük şairimiz Nazım Hikmet'in bütün dünyada halklarca bunca sevilmesi, dünya sanat ve kültür adamlarının ilgilerini çoktan Türk edebiyatına yöneltmelydi, Yazık ki Nazım Hikmet gibi çağımızın en büyük şiir ustasının Türk edebiyatından dünyaya gelmesi bile, dünyanın bakışını Türk edebiyatının üstüne gereğince çekemedi. Bu işte, dilimizin sapa bir dil olmasının, Atatürk'ten sonra hükümetlerin sanatımıza, sanatçılarımıza kanlı düşman olmalarının, sanata, kültüre hemen hiç önem vermemelerinin büyük rolü vardır. 
Bizim sanatçılarımız, yüzyılımızın en zulüm görmüş sanatçılarıdır, Dünya sanatçılarının çoğunlukla yerleri akademiler olurken bizim sanatçıla-Yımızın öz yeri hapisaneler olmuştur. Bu barbar politik ortamda, Süleyman beylerin, Mendereslerin, onar yıl başbakanlık yapabildikleri bir ülkede, hapisaneler bile çok görülebilirdi sanat adamlarımıza. 
Türkiye'de bize verilen hapisanelere çok şükür, Susun, barbar politikacılarımız duymasın, beterin beteri var, 

Türk yazarları, sanatçıları, kültür adamları Türkiye'de ne yapmışlarsa, dişleriyle tırnaklarıyla sökerek, kar.lı düşmanlıklar ortasında savaşarak yapmışlardır, Yeni Türk edebiya- 


66 Büyük o şairimiz 
Nazım Hikmet'in bütün dünyada halklarca bunca sevilmesi, dünya sanat ve kültür adamlarının ilgilerini çoktan Türk edebiyatma (o yöneltmeliydi. 
Yazık ki Nazım Hikmet gibi çağımızın en büyük «Şiir ustasının Türk edebiyatından dünyaya gelmesi bile dünyanın bakışını Türk edebiyatının üstüne gereğince çekmedi. 99 


tı, Sait Faikleri, Orhan Ke- 
.malleri, Ahmet Arifleri, Fakir Baykurtları, Mahmut Makalları, Melih Cevdetleri, Erdal Özleri, Bekir Yıldızlarıyla dünyanın en onurlu edebiyatlarından birisidir. Bu ödül, sanırım ki, şimdilerde de gittikçe yaygınlaşan Nazım Hikmet'in ünüyle beraber, bakışları Türk edebiyatı üstüne çekebilirse, kıvancım artar. 
Bundan sonra Batı dilleri- ne bir Orhan Kemal, bir Fakir Baykurt, bir Sait Faik çevrilirse, Türk edebiyatı sonra- dan gelen öteki değerleriyle dünya kültür alanında yerleşir. Bir tek ödül ne kadar önemli olursa olsun, bir yazar ne kadar ün kazanırsa kazanski, koca bir edebiyatı tamtmaya gücü yeter mi? Elbet- te yetmez, Türk aydınları, sanatçıları, çevirmenleri bu işte, çok geç bırakıldık. Kolları 


hemen sıvar da işe girişirsek, giden kervana kavuşabiliriz. 
Ben Türk edebiyatının dünya kültüründe önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. 

— Bu ödülün bizimromancılığımız açısından önemi nedir? 

—Yukarıda da söylediğim gibi, az da olsa, dünya kültür 


çevrelerinin dikkatlerini romanımız üstüne çekebilir, Düşünüyorum da bir MURTAZA'nın dünyaya 


çıkmasını, ,. Bence MURTA-ZA, bu çağda yazılmış en güzel kitaplardan birisidir. Düşünün ki Sait Faik'in hikayeleri bütün sıcaklığı, tadı, büyüsüyle dünya dillerinde... 
Düşünün ki, bir Ahmet Arif, 


Fakir Baykurt... Saymakla biter miki... Turgut Uyar'dan Cemal Süreyya'ya kadar... Bir düşünün... 


Hele bir de Yunus, Pir Sul- 


——— 


sanat kedebiyat 


LES ÉDITIONS GALLIMARD LES ÉDITIONS STOCK 


A l'occasion de la proclamation des 
PRIX DU MEILLEUR LIVRE ETRANGER 1978 


attribués à 
YACHAR KEMAL 
L'herbe qui ne meurt pas 


toman traduit du turc par Munevver ANDAC (Gallimard) et pour l'ensemble de son œuvre 


KATHLEEN RAINE 
Adieu prairies heureuses 


essai traduit de l'anglais par Diane de MARGERIE et François Xavier JAUJARD (Stock) 


vous convient à assister à la réception qu'elles donneront le mercredi 31 Janvier 1979, de 18 heures à 20 beures, dans les salons du Pcar Royal, 7, rue'de Montalembert, 75007 PARIS 


ödül dağıtım töreni için yayınevlerince basılan davetiye. 


tan, Dede Korkut, Karacaoğlan, Dadaloğlu, hele ağıtlar, hele hele türküler. ., Hele hele... Dünyaya katılmak zorundayız, öğrenmek için değil, bizde varız demek için değil, dünya kültürüne bir katkımız olacağı için, olacağına inandığımız için. 


66 Bence MURTA- 
ZA, bu çağda yazılmış en güzel kitaplardan birisidir. Düşünün ki Sait Faik'in 


Futbol Federasyonu Başkanı 


Sayarı: 


“Kulüp 


| başkanları, gerginliği 
artırıcı davranışlardan kaçınmalıdır” 


ANKARA 

Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı, Türkiye liglerinin ikinci yari maçlarının başlaması nedeniyle yayınlandığı mesajda, özellikle kulüp yöneticilerinin maç öncesi gerginliği artırıcı davranışlardan okaçmalarını istedi. "'Can güvenliğini zedeleyecek ölçüde sahaların içinde yada dışında önemli olaylar çıkarıldığına kanaat getirilirse olaylara sebep olan takımların mevsim sonuna dek maçlarının iptal edilebileceğini, bir sonraki dönemde de bir alt kümeye indirilmeleri yolunda karar alınabileceğini'' söyledi. 

Futbol Federasyonu Başkanı Göngör Sayarı" nın mesajı şöyle: 

"1978 - 1979 dönemi Türkiye liglerinin ikinci yarı karşılaşmaları 10.2.79 günü başlayacak ve 3.6. 79 tarihinde sona erecektir. 

Futbol Federasyonu olarak amacımız tüm yöneticilerle elele verip sonuçların en sağlıklı biçimde oluşmasını sağlamaktır. 


Özellikle kulüplerimi- 


Masa Tenisi Milli Takımımız Avrupa 


1.Ligine yükseldi 


Avrupa İkinci liginde son maçını İskoçya Masa Tenisi 
Birinci 

İskoçya'da yapılan maçta başarılı bir oyun çıkaran ekibimiz rakibini ö - 


ile yapan 


rupa Masa Tenisi 


zın değerli yöneticilerinden maç öncesi gerginliği artırıcı davranışlardan 


özenle kaçınmalarını dilivoruz. 

İlk yarda yapılan 
1300 maçtan yalnızca 


on'u ile ilgili olay dosyası düzenlenmesi bu inancımızın açık kanıtıdır. 

Belirtmek isteriz ki, bu işlemlerden bir yada birkaçı bazı çevrelerce çeşitli biçimde yorumlanmıştır. Bu yorumlar ve itirazlarla şu yada bu şekilde sonuç alınamadığı da kesin kes ortaya çıkmıştır, Zira alınan kararlar ve yapılan işlemler (Futbol Müsabaka Yönetmeliği )'nin açıkça hükümleri doğrultusunda ve huk'rkun üstünlüğü ilkesinden kaynaklanarak gerçekleştirilmiştir. 

Sayılarının hızla artmasından gurur duyduğumuz gerçek futbolse ver seyircilerimizin, tuttukları takımın güç duruma düşmesine neden olabilcek bazı bilinçsiz kişileri, aşırı davranışları nedeniyle uyaracaklarına ve bunu sportmenlik gereği ödev kabul edeceklerine ilişkin güvenimiz sonsuzdur." 


Milli Takımımız Av- 


Ligine yükseldi. 


1 yenmeyi başar- 


66 Bizim sanatçılarımız, yüzyılımızın en 
zulüm görmüş sanatçılarıdır. Dünya sanatçılarının çoğunlukla Ee akademiler olurken bizim Sanatçı 

hapishaneler olmuştur. 


arımızın öz yeri 


29 


— Bugüne dek yapıtlarınız 


çok çeşitli dillere çevrildi. 
Romanlarınız, öyküleriniz bw ülkelerde nasıl değerlendiriliyor? p 


L'herbe qui 
-ne meurt pas 


—Bu soruya yanıt vermek, siz de kabul edersiniz ki, çok güç. Benim yapıtlarımı dünya gökyüzüne mi çıkardı, diyeyim? o 1961'lerde "İnce Memed" İngiltere'de, Amerika'da yayınlandığı zaman "bestseller" listelerine girdi. 
İsveç'te on, İngiltere'de on, öteki Batı ülkelerinde de dör- der beşer, altışar kitabım yayınlandı. Hepsi de tutuldu. 
Örneğin Norveç'te "İnce Memed ll"yi 160 bin bastılar. İsveç'te "Ölmez Otu" ayın kitabı seçildi. Şu anda "İnce Memed" İsveç'te 14, baskıda. 
Gene "İnce Memed" Finlandiya'da ayın kitabı seçilip 
115 bin basıldı. Ve gene "İnce Memed" basıldığı yıl, Finlandiya'da Fin Eleştirmenler Birliğince, yılın en güzel romanı seçildi. Geçen yıl, "Binboğalar Efsanesi" ayın kitabı seçildi. Şu anda "Yer Demir Gök Bakır" Finlandiya'da bestseller listelerinin başında... Sözün kısası şimdiye kadar kitaplarım dünyada yüze yakın baskı yaptı. Bugünlerde romanlarım ardı ardına Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Danimarka'da, İspanya'da cep kitabı oluyor... 


— Yazarlarımızın yurt dr şında karşılaştıkları sorunlar- dan da, biraz söz eder misiniz? 

— Nasıl söz edeyim? Dert, sorun bir tane değil ki Bizde, yani Çukurova'da bir söz var: Derler ki, değirmen toptan gitmiş, sen şakıldağını arıyorsun. Şakıldak, ambar- da buğdayın bittiğini gösteren küçük bir ağaç parçasıdır. Yani Türkiye bu haldeyken. , . Türkiye'nin (o başının belası çok ama, Türkiye sağukh bir ülkedir. Onu öldürmeye hiç bir faşizm hareketinin gücü yetmeyecek, Bunu böyle bildikten sonra rahatkonuşabiliriz. Yani tüccar dışan çıkabiliyor da, sanatçı üç yılda bir... Sen nasıl çıktın, derseniz, ben sarı kartlı bir gazeteciyim. Birde: Ecevit hükümeti giderse, Türkiye Süleyman bey karanlığına bir daha dönemez ya, ne olacak? 
Sanatçıyı özgür ve olanaklı kılmak için bir ulus toptan uğraşmalı. Çeviri başta gelen 


66 Türkiye'nin başınm belası çok ama, Türkiye sağlıklı bir ülkedir. Onu öldürmeye hiç bir faşizm hareketinin gücü yetmeyecek. 39 


hikayeleri bütün sr caklığı, tadı, büyüsüy yale dünya dillerinde... 
Düşünün ki, bir Ahmet Arif, Fakir Baykurt... Saymakla biter mi ki... Turgut Uyar' dan Cemal Süreyya' 
ya kadar... Bir düşünün... Hele bir de Yunus, Pir Sultan, Dede Korkut, Karacaoğlan, Dadaloğlu, hele ağıtlar, hele hele türküler... Hele hees 39 


sorunumuz. Şu Güzin Dino hanımla şu Münevver Hanım da olmasalarmış, benim halim nice olurmuş bilmem ki... 
Fakir'in şu dünya güzeli romanları "Tırpan" ve "Kaplumbağalar"'ı Gallimard yayınlayacağını söyledi bana. 
Gel gör ki çevirici... Allah aşkına şu bizim İstanbul'daki gavur okullarından çıkanlar, yüzelli yıldır Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de okuyanlar neredeler? Hiç mi dil öğrenmediler? Daha sorun mu? 


— Üzerinde çalıştığınız ye- 


ni roman ve hikayeleriniz var mı? Biraz da bunlardan söz eder misiniz? 


— "Kimsecik" romanına başladım burada. Şöyle böyle gidiyor. Martta Türkiye'ye dönüp orada bitireceğim. Bu yıl, “Kiraz Adası" adlı romanımı da bitirecek ve "İnce Memed lll"e başlayacağım. 
"İnce Memed lll” en büyük derdim. Bir bitirirsem ne çok mutlu olacağım. Dünyadaki okuyucularım da bekliyorlar. 
özellikle Finlandiya'da, herkes bana “İnce Memed İll"'ü sordu. 

—Bugüne kadar aldığınız ödüllere ilişkin düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 


— 1966 yılında "İnce Me- 


med" ilk Varlık Armağanını aldı. 1966 gene ilk gazetecilik armağanı, röportaj dalında... 
1966'da "Yer Demir Gök Bakır'dan yapılan bir oyun Dünya Tiyatro Festivalinde birincilik ödülü aldı. "Teneke" piyesi İlhan İskender Armağanı, Sanat Sevenler Derneği Armağanı, Geçen yıl "Yer Demir Gök Bakır"ı Fransız Eleştirmenler Derneği yılın romanı seçti, Belki daha var herhalde. Hepsi aklımda degil... Bundan sonra benim en büyük armağanım, bana sorarsanız, çalışma olanağını bulabilmek olacak. 


— Bu yıl, yapıtlarınız kaç dile çevrildi? 


— Bu romanlarım, on beş kadar dilde yayınlandı. 


dı. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

R. Yule Oktay Çimen'i 2 - 1 (18/21, 21/12,, 21/17), Oktay Çimen K. Rodger'i 0 (21/16, 21/15), Vasil Aleksandiridis Yule" - 1 (19/24 21/14, 21/17), Oktay Çimen, Vasili Aleksandi ridis çifti Rodger- Yule çiftini 2-1 (21/18, 15/21, 24/22) yendi. Bayan Masa Tenisçimiz Kadriye Poyrazoğlu rakibi Patricia Fleming'i 2-0 (21/18, 21/16) yenerek eledi. Oktay Çi men - Kadriye Poyrazoğlu çifti Yule - Fleming çiftini 2-0 (21/17, 21/11) yendi. 


Avrupa Şampiyon Kulüpler 


Gül Yenici 


Yasak kararına baskılar... 


Bugün ülkemizde spor yapmak için amatörlerin ve geniş kitlelerin gerekli malzemeyi sağlaması bir sorun olmaktadır. Spor yapmak için tesisler çok sınırlı, daha çok spor yapanları seyretmek için yapılmış, bunlarda bazı kulüplerin emrine verilmiştir. Sporcuların sağlık ve sosyal hizmetleri ise hemen hemen yoktur ve kendi gelişme seyri içine bırakılmıştır. Teknik kadro ise oldukça zayıf ve dagınıktır. 

Sporcular ve sporla görevli uzman kişiler dönem dönem bu gerçeği dile getirirler. Yetkililerden tesis, malzeme, sağlık hizmetleri isterler. Fakat bu istekler genellikle gazete sütunlarında, kağıt üzerinde yapılan tartışmalarda kalır ve çözümü için somut bir adım atılmaz. 

Buna karşılık özellikle üç büyük kulüp ve müessese kulüpleri binlerce lirayı, binlerce dövizi su gibi harcayarak dışardan yabancı oyuncu getirirler dış ülkelerde aylarca süren kamp çalışmaları yaparlar. Böylece Türk sporunu "geliştirirler." 

Yetkililer ise genellikle bu gdişe ses çıkarmaz, ses çıkaran olursa görevinden alınır, olmazsa araya milletvekilleri, senatörler girer ve her şey oldu bittiye getirilir. Eğer basından ve kamuoyundan biraz tepki görürlerse bir kaç göstermelik dosya da açarlar, Dosya- 


larda oradan oraya dolaşıp durur. Kısacası aynı durum sürer gider. 


Bugün yine aynı şeyler sahnelenmeye çalışılıyor. Son günlerde spor teşkilatında olumlu bazı gelişmeler gözlemliyoruz. Bu gelişmeler cılız da olsa ülkemiz sporu açısından büyük önem taşıyor. Spor teşkilatının aldığı en önemli karar kuşkusuz tüm branşlarda yabancı oyuncu transferinin yasaklanması. 

Ancak şu anda, bazı çevrelerin yasağa karşı kampanya açmişolduğunu görüyoruz, Bu kampanya, kararın alınmasından bu yana dalga dalga yükseldi. Önce müessese kulüpleri kararın Türk sporuna büyük zararlar getireceğini belirttiler. 
Arkasından büyük kulüplerir temsilcileri konuştu. Yabancı oyuncuların gitmesi sporumuzu batıracak, seyircilerimiz kaybolacak diye. Bu kampanya özellikle bu arada daha da yükseliyor. Kararı alanlara karşı kamuoyu oluşturulmaya ve onlara geri adım attırılmaya çalışılıyor,Özellikle, bu ortamda Yüksel Çakmur'un Fikret Ünlü ve yardımcılarının basına demeç vermesini yasaklaması da kampanyanın ne den- li güçlendiğini gösteriyor. (Bilindiği gibi Çakmur yabancı oyuncu transferi kararını kendisinden habersiz basına açıkladığı için Fikret Ünlü ve yardımcılarının basına demeç vermesini yasaklamıştı.) 


ne bu konuda yapılacak baskılar hayli artacak. 
Bu nedenle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bu savaşı göğüslemeye hazırlanmalıdır. 

Genel Müdürlük sporumuz yararına geniş amatör sporcular lehine alınan “ararları destek lediği sürece bu savaştan mağlup çıkamaz. 


KAPALI SALON TÜRKİYE ATLETİZM 


Voleybol final maçları bugün başlıyor 


İZMık (AA) 

Şampiyon 
Kulüpler Bayanlar Final maçları bugün Atatürk 


Avrupa mız 


Spor Salonunda Doğu Almanya ve Çekoslavak- ya takımlarının karşılaşması ile başlayacak. 

Çek takımı Slavia Bratislava'nın dışımda tüm ekiplerin toplandığı İzmir'de sporseverler şampiyonanın sonucunu merakla bekliyorlar. 

Eczacıbaşı (o takımını eleyerek grup birinciliğini telde eden Macarların Nimse ekibi kızları “Türk seyircisi bizi yakından tanıyor şampiyonluğa en 


Edirneli küçük masa tenisçileri bir çalışmadan sonra 


URFA 

MÜSLÜM ABACI 

İki grup halinde oynanan Urfa Amatör Futbol Liginde, grubunda şampiyon olan Urfa - Et- 


balıkspor, bu defa da \ Urta şampiyonu olmak 


dırdı. 


gurtçu farklı bir puanla 


yakın takım bizim olmagerekir" 


diyorlar. 


URFA-ETBALIKSPOR, URFA ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN HAZIRLANIYOR 


için çalışmalarını hızlan- 


Urfa - Etbalıkspor'u". 
çalıştırıcısı Mahmut Yo- 
“grubumuzda şampiyon olduk". Şubat gü- 


ŞAMPİYONASI İZMİR'DE YAPILIYOR 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Türkiye Kapalı Salon Atletizm Şampiyonası Bugün İzmir'de başlıyor. 


katılması bekleniyor. 
an | : 


Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerin- de yapılacak yarışmalara 450 civarında atletin 


Edirne'de, masa tenisi sporu 


~ 


nü Urfa Birlik Yıldırımspor ile oynayacağımız maçı kazanarak Urfa şimpiyonu olacağız. Gücümüze güveniyoruz, Ur fa'yı diğer müsabakalarda en iyi biz temsil edebiliriz' dedi. 


Se ii SEE ZE çeş AE EE 


hızla yayılıyor 


EDİRNE (THA) 


etkin 
Masa 


Edirne'de en sporlar arasına tenisi de giriyor 

Edirneli yıldız ve minik masa tenisçileri 15 
günlük tatilden yararlana- 


rak Masa Tenisi kampı yapıyorlar. 
Edirne Masa Tenisi 


Ajan» ve bölge antrenörü Erdal İyiiz, kamp çalışmalarına 20 minik, 10 
yıldız masa tenisçisinin katıldığını açıkları. 


Bölge Ajanı Erdal İyi? 
iz masa tenisi kamp çalışmalarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 


“"Kamptaki çalışmalarını iki grup halinde sürdüren genç sporcular, Mart ayında Çorum'da yapılacak ilk, orta - liselerarası Türkiye Birinciliğine hazırlanıyorlar. Minik sporcularımızın bu çalışmalarından oldukça umutluyuz. Edirne'de Masa Tenisi sporunda geniş bir taban oluşturduk." 


9 Şubat 1979 


a 
Toplumlararası... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Çatalbaş, Mustafa Yılmaz (daha sonra adının Mustafa Baki Gülcan olduğu saptandı), Yusuf Arpacık, Vedat Kasımlar ve Vedat Güner, Halen kaçak olan faşistler ise Ferhat Tüysüz, Ömer Uyan, 
İsmet Koçak, Nizamettin İşçi, İsmail 


Ali Oğuzhan Cengiz, Erdoğan ve Halil Güven. 


Yakalanan firarilerden Mustafa Baki Gülcan yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde kaçışı MHP Eyüp teşkilatının planladığını ve Veli Oduncu'nun kardeşinin de kaçışta rol oynadığını belirtti. Mustafa Gülcan ifadesinde kaçıştan sonra K“ükcekme- 


13 kişiden... 


duncu 


ce'de Vedat Kasımlar ve Veli Can O- ile birlikte Sadettin Kazan adlı birini tabancayla vurarak öldürdüklerini söyledi. Bu olayı daha sonra Malatya'da yakalanan Vedat Kasımlar da doğruladı. 

Kaçıştan iki gün sonra teslim olan Fuat Çatalbaş ise bir süre sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı, Ça- 


talbaş serbest bırakıldıktan sonra 


Şişli'de bir kahvede oturduğu sırada kaçırılmak istendi. Fuat Çatalbaş'ın davadan döndüğü ve bu yüzden faşistler tarafından kaçırılmak istendiği bildirildi. Bazı emniyet yetkilileri kaçan faşistlerden bazılarının yurtdışına kaçırıldığını belirttiler. 


Üç kişinin katili komando yakalandı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) likte başka bir suçtan dolayı Yozgat Mahkemesince hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan kardeşi Mehmet Demirderen adlı komando da yakaladı. í 

İçel Emniyet Müdürlügu yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Mersin' de bir inşaatta işçi olarak çalışan Ünal Demirderen'in inşaattaki bir meseleden dolayı çıkan kavga sonucu bir kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan araştırma sonucu Demirderen'in Akdere olayların- dan dolayı aranmakta olduğu saptandı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ünal Demirderen' ı ziyarete gelenleri izledikleri bir arada kızkardeşini gözlatına aldıkları bildirildi Akdere olaylarından aranan Demirderen'in sağlık durumunun iyiye gittiği kendisini yaralayan kişinin de tutuklandığı belirtildi. 


GAZİANTEP'TE 

Gaziantep Ülkücü Gençlik Derneği 2. Başkanı Ali Çetiner dün gece saat 22.00 sıralarında Şoför Ali Caddesi üzerindeki evine (o giderken tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Çetiner hastaneye kaldırılırken, yolda öldü. 

Polis, Çetiner'e ateş açtıkları ve sağ eğilimli oldukları saptanan Hasan Yıldırım Koçak ile Yalçın Kaya'yı yakaladı. 
Olaydan sonra kaçan Mehmet Yahya Efe ile Ekrem Usanmaz'ın da arandıkları bildirildi. 


© Cemal Gürsel: mahallesinde bir kahveye 'açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mehmet Yaşar kaldırıldığı hastanede öldü. 
Kahvede bulunan Abdülkadir Çetin adındaki kişi ise yaralandı. Kahveye ateş açanın Mahir Yıldırım olduğu ve yakalan dığı bildirildi. 
TAŞOVA'DA 

Taşova Cumhuriyet Savcı yardımcısı Ziya Coşkunoğlu. Savcı Yardımcısı İsmail: Değer İnan'ı vuran kişinin Muhittin Gündoğdu olduğunun belirlendiğini, ÜGD üyesi olan sanığın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. 

İSTANBUL'DA 

Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alman Dursun İnce'nin soruşturmasının büyük bir gizlilik içinde sürdürüldügü bildiriliyor. Durmuş İnce'nin avukalı Vedat Kardeli, İçişleri Bakanı Güneş'e başvurarak, müveklinin suçsuz oldugunu ileri cürdü. 


Ipekçi'nin katilinin Kıbrıs'a sığınabileceği ihbarı üzenne, Kıbrıs 


Türk Toplumunun tüm hava ve deniz limanların- da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adaya giriş ve çıkışlar daha sıkı bir şekilde kontrol edilmeye başlandı. 


ADANA'DA 

Adana'da Yapı Meslek Lisesi öğrencisi Murat Uçar Sakarya Mahallesinde tabanca ile öldürüldü. Yapılan açıklamada katillerin aranmasına devam ediliyor. öldürü- 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


18.33 MARCO (21.bölümü) 19.00 DOĞA BELGESELİ (Puma, Kaplan, Ja- 


guar) 
1930 KAPALICARŞI 
20.00 DİMİDAN 


Balıkesir yöresine ait görüşmelik (nişan töreni) olayı içinde sırasıyla şu oyunlar sergileniyor: İloğlu, Ağız Sini Geliyor, Azime, Zillek. Oyunlar Balıkesir Necati öğretmen Lisesi Folklor Ekibi tarafından sunuluyor. 


; 20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER. 


21.20 TV'DE SINEMA (Rapsodi) 

Yönetmenliğini Charles Vidor'un yaptığı, başrollerini Elizabeth Taylor, Vittorio Gassman ve John Ericson'un paylaştıkları 1954 yapımı bir Amerikan filmi. Zengin bir kız, yoksul bir müzik öğrencisine aşık olur. Ancak onu elde edemez. 
Müzisyen genç, çalışmalarını bitirir ve büyük bir 


keman virtüözü olur. 


23.10 AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI VOLEYBOL MAÇLARI 


0030 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, program ve Kısa Haberler 

05,05 Türküler, Şarkılar 

06,00 Kısa: Haberler 

06.02 Günaydın 

06 45 Kur'an-ı Kerim 

0730 HABERLER 

07 40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kadın Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

14,32 yurttan Sesler 

15,00 Kısa Haberler 

15.20 Sanatçılarımızı Tanıyalım 

15 40 Türküler Geçidi 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 09.00 Olayların | çinden 09.30 Sabah Konseri 10,00 Şarkılar 
10,30 Türkiye'de Sanayilesme ve Gelişm” 11,20 Türküler Geçidi 
11 40 Beri Gel Barışalım 
12.00 Şarkılar 
12 40 Türküler 
13.00 HABERLER 
13.15 Çeşitli Klasik Müzik 14.00 Şarkılar 


TRT3 


07,00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09,00 Barok Müzik 10.00 Türk yorumcuları 11.00 öğleye Doğru 12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 15.00 Günün Konser, 16.00 Müzik Sohbetleri 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın. Yayın A Ş atina sahibi 


FERİT İLSEVER 


16.05 Okul Radyosu 17.00 Kısa Haberler 17,02 Akşama Doğru 18.00 Kısa Hâberler 18,01 Cocuk Bahçesi 19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklariçin On Dakika 
20,15 Köy Dağarcığı 20.40 Şarkılar 
21.00 Kısa Haberler 
2145 Türküler 
2207 T.B.M.M, Saati 
22 35-Melodiden Melodiye 
23.00 HABERLER 
23.10 Tatil Gecesi 00,55 Kisa Haberler 
01 00 Gece Yarısı 


14 su Konser saatı” 
15.00 Şarkılar 

15.20 Türküler Geçidi 16.00 Şarkılar 

16 20 Arkası Yarın 
18,00 Türküler Ne Der? 
18,30 Din ve Ahlak 19.00 HABERLER 

19 45 Türki!” 

21.15 spor Gazetesi 21.45 Şarkılar 

23..30 Haberler 

23.35 Hafif Müzik 23.55 Program ve kapanış 


17.00 Pop Caz 

18.00 Stüdyo FM 
19.00 Akşam Konseri 20.00 Çağdaş Müzik 20.30 Çeşitli Muzik 


21.45 Çeşitli Sololar 22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cuma Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Program ve kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S.AYDOĞAN BÜYUKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O.GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


len Murat Uçar.sol görüşlü olarak biliniyor. 

URFA-SURUÇ'TA 

Urfa'nın Suruç İlçesinin Altılar köyü yakınlarında, jandarmanın "dur" ihtarına uymayan Savaş Ay adındaki şoför öldürüldü. Aynı jeepte bulunan Ramazan Kılıç adlı şahıs ise ağır yaralandı. 

Yetkililer, jeepte yapılan aramada, bir koli kaçak otomobil yedek parçası bulunduğu, ve ağır yaralının tedavi altına alındığı bildirildi. 


MERSİN- 
GÜLNAR'DA 

Gülnar ilçesinin Konur köyündeki evinden kahveye gidiyorum diye 
üç gün önce ayrılan 49 
yaşlarındaki Ali Kadir adındaki şahsın cesedi Arpacık mevkiinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


ERZURUM'DA 

Erzurum Cezaevinde yatmakta olan ve kimliği açıklanmayan cinayetten hükümlü bir mahkum, savcılığa başvurarak can güvenliği sağlandığı takdirde, Abdi İpekçi'nin katili konusunda bilgi verebileceğinibildirdi. 

Erzurum Savcısı Cengiz Çetin konuyla ilgili olarak, cinayetten hükümlü olarak Erzusum Kapalı Cezaevinde yatmakta olan mahkumun kendisine başvurduğunu ve İpekçi'nin öldürülmesi hakkında bilgisi olduğunu söylediğini bildirdi. 
Savcı Çetin şu açıklamayı yaptı: 


"Hükumlü O K.Maraşlı birisidir. Ve bana başvurusunda K.Maraş olaylarının gerçek yaratıcılirı konusunda da açıklamada bulunabileceğini söyledi. Ancak can güvenliği- nin kesin olarak sağlanmasını istedi. Durumu Adalet Bakanlığına bildirdik, Mahkum, ilgililer tarafından sorguya çekilecektir.” 


ANKARA'DA 
İki yılık Eğitim Enstitüsünde okuyan 700'e yakın öğrenci dün saat 12.30 sıralarında gözaltına alındı. Öğrencilerin "Toplu Yürüme"den dolayı gözaltına alındığı bildirildi. 
İSTANBUL'DA 


Dün sabah Çemberli" taş'ta bir gencin cesedi, önceki gece de Fatih'te bir kesik baş bulundu. 

Emniyet (o yetkiğileri, önceki gece Fatih'te bir sinema çıkışında Bulunan kesik başın derisi yüzüldüğü için kimliğinin tespit edilemediğini, ancak iki gün önce Vefa Stadında bulunan başsız kadın cesedine ait olması ihtimalinin kuvvet kazandığını belirttiler. Dün sabah Çemberlitaş'taki otoparkın içinde bulunan genç bir şahsa ait cesedin e de tespit edileme- 
1. 


' @ TİKP İstanbul Íl Başkanı Halim Spatar, basına yaptığı yazılı açıklama ile Ilgız Aykutlu'nun öldürülmesi ile sonuçlanan suikast olayını kınadı Tetiği çeken el ve hedef olan vücut kimin olursa olsun, hangi siyasi düşünceye hizmet ederse etsin, bütün bu cinayet ve katli amların hep aynı kapıya çıktığını belirten Spatar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

"Bu terör eylemleri iülkemizi bir iç savaş ortamına sürüklemek ; milli birliğimizi parçalamak ve devlet yok etmek isteyen dış güçlere, özellikle Sovyet Emperyalizmine hizmet etmektedir, Partimiz, hükümeti ve ayakları bu toprağın üzerine basan bütün güçleri bölücülük, terör ve cinayet odaklarının üzerine kararlılıkla yürümeye 
Bunu gerçekleştirmeye yönelen her çaba bütün ulusal güçleri arkasında bulacaktır.” 


MERKEZ BÜRO 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu “ 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdâre Tel: 26 54 37 


bağımsızlığımızı , 


Demirel, “Korutürk birlik istiyor” dedi 


Demirel, saat 11.00'de başlayan ve saat 13.15'de sone eren görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı. 

"Sayın Cumhurbaşkanımızn daveti üzerine kendilerini ziyaret ettim. 
Bu davet pazartesi günü yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza memleketimizin çeşitli önemli meseleleri hakkında görüşlerimi ifade ettim. 
Kendisinin çeşitli memleket meseleleriyle ilgili düşüncelerini aldım. 

"Sayın Cumhurbaşkanı daima birlik, düzenlik ve huzur olmasını ister. Beraberliğin muhafazasını ister. Hürriyetçi demokrasinin itibarlı bir biçimde var olmasını ister. Bu düşüncelerini, inançlarını bana ifade ettiler ve Türkiye'de siyasi düşüncelerin Anayasa çizgisi etrafında ülkenin büyük meselelerinde beraberliğini ister. Yine bugün de aynı şeyleri ifade 


Kaçtıktan... 


(Baştarafı 1. Savfada) Baskın sırasında Veli Can Oduncu'ya ait oldugu ileri sürülen Belçika yapısı 2 Browning tabanca ile yerli yapım bir tabanca, 35 mermi, fotoğraf makinası, flaş, not 
defterleri, mektuplar, 3 
adet pasaport ve 4 şarjör ele geçirildi. 

Veli Cau Uauncu ile 
birlikte yakalanan 10 
kişiden biri olan Adnan Kahyaoğlu'nun, Abdi İpekçi'nin katili olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. 

ODUNCU KİMDİR? 

Cezaevi tirarısı Veli Can Oduncu, başta Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde pek çok saldırıya katıldı. Bilinen suçları, birisi cezaevinden kaçtıktan sonra olmak üzere 
2 kişinin öldürülmesi, Fatih'te bir kuyumcu dükkânının soyulması, Niğde öğrenci Yurdunun basılması, Tamer Aral ve Engin Şaltoğlu adlı iki kişinin yaralanması, Fındıkzade'de Yılmaz Turan ve Ali Seçkin Pak isimli iki öğretmene ateş açılması, Zeytinburnu'nda bir kıraathaneye ateş açılması. 
Bundan başka 10 gün kadar önce Zeytinburnu'nda soyulan 3 kişi kendilerini soyanın Veli Can Oduncu olduğunu ifade ettiler. 


Bahtiyar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


belirten Bahtiyar, Homeyni'nin kuracağını ilan ettiği İslam Cumhuriyeti" ni "çağdışı ve köhne" olarak niteledi. 

Öte yandan, Homeyni'nin yaptığı çağrı üzerine, Bezirgan hükümetini desteklemek amacıyla, dün bir milyonu aşkın Tahranlı gösteri yaptı. 
Gösterilere bin kadar havacı, yüzü aşkın da karacı asker üniformalarıyla katıldılar. 

Gösterilerin diğer şehirlerde de düzenlendiği bildirildi. À 

İRAN GENEL 
KURMAY 
BAŞKANININ 
AÇIKLAMASI 

Önceki gün Tahran' daki Askeri Akademide kurmay subayların mezuniyet töreninde bir konuşma yapan İran Genel Kurmay Başkanı General Karabagi, ordunun Bahtiyar hükümetini desteklediğini söyledi. 

General Abbas Karabagi konuşmasında askerlerin politikaya karışmaması gerektiğini de belirtti. 


İÇ SAVAŞ 
OLASILIĞI 

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi John West, Cidde'de düzenlediği bir basın toplantısında, ABD'nin ''sempatisine sahip olan.. Bahtiyar hükümetinin Homeyni ile uzlaşmaya varamaması halinde, İran'da bir iç savaşın kaçınılmaz olacağını söyledi. 

LİBYA'NIN 

., TUTUMU 

Öte yandan Ayetullah Homeyni'ye bir mesaj yollayan Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, kurmayı düşündüğü İslam Cumhuriyetinin yanında yer aldığını açıkladı. 

Bu arada, Libya'nın, Homeyni'yi desteklemek amacıyla bütün ülkelere yaptığı petrol satışlarını durdurma kararı aldıgi bildirildi. 
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buyurdular, 

"Sayın Cumhurbaşkanımız bana ne dedi, ben ona ne dedim şeklinde bir açıklamayı ben- den o beklemeyeceğinizi umarım. Bu iki kişi arasında yapılmış bir görüşmedir." 

SORULAR 

Demirel daha sorra soruları cevapladı. Genel İdare Kurulu bildirisine ilişkin bir soruyu cevaplarken, "Ben Çankaya'ya hükümet aramaya gelmedim. Hükümet Çankaya' nın işi değildir, Meclisin işidir, milletin işidir. 
Oralarda yapabileceğimiz işleri kapı aralarında aramadık"' karşılığını verdi. 

Millet Meclisinin normal çalışmadığını savunan Demirel, " görüşme ihtimaliniz var mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: 

"Ben kimseyle görüşmeye talip değilim, Eğer benimle görüşmeyi kim isterse medeni mücamele (çerçeve) içinde görüşmeyi reddetmem." 

Önemli Oo meselelerde birlik konusunda Cumhurbaşkanının sözlerini hatırlatan bir gazeteciye Demirel kendisinin de bu görüşte olduğunu belirtti. Hükümetin Anayasanın çeşitli maddelerini ihlal ettiğini söyleyen Demirel, DGM'lerin kurulmayışını Anayasa ihlali olarak niteledi ve şöyle konuştu: 

"Bu hükümetin Anayasanın içerisine girmesi lazımdır. Biz Anayasanın içerisindeyiz. (Herkesin Anayasanın içerisinde olması lazımdır. Bu hükümet Anayasanın dışındadır." öte yandan AP Genel Başkanının Cumhurbaşkanına, Salı günü açıklanan Genel İdare Kurulu bildirisi hakkında ayrıntılı bilgi verdiği ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin de kabul edilmesi halinde hükümetin anarşiye karşı almayı düşündüğü önlemleri destekleyebileceklerini ifade ettiği öğrenildi. 

ECEVİT — DEMİREL Cumhurbaşkanının bugün CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit ile yapacağı görüşmede, AP Genel Başkanı ile görüşmesinin iZlenimlerini aktaracağı ve bu konuda CHP'nin tutumuyla ilgili bilgi alacağı öğrenildi. İki büyük partinin genel başkanının önemli bazı noktalarda ortak görüşlere sahip olduğunun belirlenmesi halinde iki büyük parti liderinin bu hafta içinde biraraya gelecekleri bildiriliyor. Bu konuda girişimin Başbakan Bülent Ecevit'ten geleceği ifade 

edildi. 
TEPKİLER 

AP ile CHP arasında bir yakınlaşma ortamının doğmasına en şiddetli tepkinin AP içindeki MHP yanlılarından geldiği bildiriliyor. Bunlardan biri olan Trabzon AP Milletvekili Ömer Çakıroğlu dün partisinden istifasını açıkladı. Çakıroğlu'nun istifasını dün sabah Genel Merkeze bildirdiği öğrenildi. Buna karşılık AP Genel Merkezi.ise Çakıroğlu'nun istifa mektubunun ellerine 


geçmediğini ileri sürdü. 
Çakıroğlu'nun istifa edeceğinin öğrenilmesi 


üzerine, AP'liler çeşitli gruplar halinde Çakıroğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştılarsa da bunda başarılı olamadılar. Ancak Çakıroğlu' nu vaz geçirme çabalarının devam ettiği bildiriliyor. 

AP'ye yakın kaynaklar Çakıroğlu'nun MHP' ye girebileceğini de bildiriyorlar. 

ANKARA SANAYİ VE 

TİCARET ODALARI 

Bu arada, Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yazar ile Ankara Ticaret Odası Başkanı Cahit Aydoğan, AP Genel İdare Kurulu tarafından yayınlanan ve AP'nin yeni hükümet kurulması için katkıya hazır oldugunu bildiren bildiri ile ilgili olarak, "Ekonomik istikrarın sağlanması için öncelikle istikrarlı bir hükümet gerek" dediler 

İZMİR'Lİ İŞ 
ADAMLARI: YA CHP- 
AP, YA MİLLİ 

, KOALİSYON 

İzmir'li işadamları Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek, parlamentoya dayalı geniş tabanlı bir hükümet isteklerini 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/* 
Tel: 

0611/74 7038 


dile getirdiler. İş adamları bu hükümetin bir AP— CHP hükümeti veya milli koalisyon hükümeti olabileceğini söylediler. 

Bugün bir CHP—AP hükümetinin gerçekleştirilemeyeceğini öne süren TÜSİAD Başkan Vekili ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Şinasi Ertan, tüm siyasi partilerin görev alacağı geniş tabanlı bir milli koalisyonun kurulabileceğini söyledi. Ertan, böyle bir koalisyonun AP'nin ileri sürdüğü 11 şartı içeren bir gündem etrafında olmasını istedi. 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven ise, AP ile CHP'nin AP'nin 
11 şartı esas alınarak bir 
hükümet kurmaları ve bu hükümetin karma ekono- mi düzenini koruması gerektiğini söyledi. 

. MESS BAŞKANI: 
"KISA VADE İÇİN 
BİR! SEÇİM 
HÜKÜMETİ 
OLABİLİR" 

Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri (o İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Şükrü Er ise verdiği demeçte, "AP'nin çağrısı ile başlayan diyalog gelişerek en çok üzerinde durduğumuz huzur ve sükunu sağlayabilirse yeter" dedi. MESS Genel Başkanı, diyologun ne gibi sonuçlar verebileceği konusunda ise şunları söyledi: 


“Kısa vadeli ve dar planlı bir koalisyon söz konusu olabilir. Seçim için ortak bir hükümet kurularak seçim atmosferine girilmesi sağlanabilir. Bir partinin yakın bir seçim için diğerini desteklemesi olabilir. Ancak iki, parti koalisyonları dünyada daima birinin aleyhine işleyip erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle kısa vade için bir seçim hükümeti sözkonu- 
$u olabilir." 

TÜRK-Ş VE DISK'İN 
EGE BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ 


Türk-İş 3. Bölge Temsilcis AP—CHP Koalisyon hükümeti kurulmasını ülke çıkarları açısından yararlı bulduklarını açıkladı. Bulmamış, "ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkabilmesi için güçlü bir hükümetin olması gerek mektedir. Bugünkü hükümet bağımsızlarla birlikte zorunlu yasaların çıkmasına el vermemektedir" dedi. 

,AP-CHP hükümeti formülüne karşı çıkan DİSK 
3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut ise "bugün daha sağlıklı ve bilinçli olan CHP tabanı AP-CHP birleşmesine kesin karşı çıkacaktır. Böyle bir birleşme faşizan odakların bir takım kuruluşlarında daha da etkinleşmesıni sağlayacaktır" dedi 


Çin Başbakan Yardımcısı Pekin'e döndü Deng Siao-ping:”Çin, Güney Kore ile ilişki kurmayacak” 


'TOKYO (AA) 

ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Japonya- ya uğrayan Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siaoping Pekin'e döndü. 

Deng Siao-ping Tokyo'da bulunduğu sırada Japon Başbakanı Ohira ve eski başbakan Fukuda ile görüşmeler yaptı, 

DENG,ABD'Yİ 
ELEŞTİRDİ yaponya Eski Başbakanı Fukuda ile yaptığı görüşme sırasında, ABD dış politikasına de= ginen Deng, ABD'nin Kü- ba ve İran politikasının, Sovyet nüfuzunun artmasına yardımcı olduğunu söyledi. 

ABD'nin Asya'daki askeri varlığı konusundaki düşüncelerini de açık- 


layan Çin Başbakan Yardımcısı, ABD birlikleri- nin Asya'dan çekilmesi- nin, bölgenin güvenliğini sarsmayacağına inandığını söyledi ve "ABD birlikleri çekilirse bundan hem Tayvan, hem de Güney Kore yararlanacaktır' dedi 

Fukuda'nın, İki Kore' nin birleşme girişimleri- nin sürdüğü bir sırada, Çin'in Güney Kore ile kültürel ve EN ilişki kurup kurmayacağ yolundaki sorusuna, Deng, "böyle bir şey mümkün değildir" “şoklinde cevap verdi. 

Deng, ABD'de bulunduğu sırada, aynı yolda bir öneride bulunan Carter'e dey olumsuz cevap vermişti. 


Türkiye'de 269 parlamenter, Butto” nun affı için imza topladı 


Yunanistan, Fransa. Kanada, Mısır, Fas da Butto nun idamına karşı çıktı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Pakistan eski Başha - kanı Zülfikar Ali Butto'ya verilen ölüm cezasının Yüksek Mahkeme tarafından da onaylanması dünyada çeşitli tepkilere yol açtı. 

Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'a gönderdiği mesajda, Butto'ya verilen ölüm cezasının kaldırılmasını istedi. 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d' Estaing de, Ziya Ül Hak'a bir mesaj gönderdi. d'Estaing mesajında, eski Başbakan Butto'nun affedilmesini istedi. Açıklamayı yapan Frarsız, yetkililer, Mesajın Yüksek Mahkeme menin, Butto'ya verilen ölüm cezasını onaylamasından hemen sonra gönderildiğini söylediler. 
Orta Doğu Haber Ajansı Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın da, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'ı Butto'nun hayatını bağışlamaya çağırdı- 


gını bildirdi. 
Butto'ya verilen ölüm cezasının kaldırılması 


için dün Ziya Ül Hak'a mesaj gönderenler arasında, Fas Kralı 11. Hasan ile Kanada Başbakanı Elliot Trudeau da vardı, Fas Kral II, Hasan, mesajında, Butto'nun İslam ve Arap davasına büyük hizmetlerde bulunduğunu ve bu nedenlerle bağışlanmasını istediğini belirtti. 
269 PARLAMENTER 
İMZA TOPLADI 
Muş Bağımsız senatörü İsmail flhan, Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun affedilmesi için 269 parlamenterden imza topladı. Muş Bapag Senatörü İsmail Ihan, topladığı imzaları Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'a gönderilmek üzere dün Pakistan Büyükelçiliğine verdi. 

CHP ve AP grup başkan vekilleri ile ayrı ayrı görüşen İsmail İlhan, kendilerinden Butto'nun affı için çağrı yapmak üzere Millet Meclisinden bir karar çıkartmaların;, istedi. 

BUTTO'NUN MEKTUBU 

Anadolu Ajansının bildirdiğine göre, ölüme mahkum edilen Zülfikar Ali Butto'nun, Londra'da bulunan büyük oğluna yazdığı mektup, Daily Express gazetesinde yayınlandı. 

Mektubunda, ezilmiş halkını o bilinçlendirmek ve herkesi devlet işlerin- de söz sahibi yapmak istediğini söyleyen Butto, şöyle devamtdiyor: 

“önemli olan, geçen zaman boyunca benim şerefimi koruyabilmemdir. Sonuç ne olursa olsun, cesaretle karşılanmalıdır. Mahkemede ve yönetimde hiç adalet yoktur. Beni, ancak halk ve Allah kurtarır." 


Cumhuriyet Senatosu CHP, AP, Milli Birlik ve Kontenjan Gruplarının Başkanvekilleri, ortak bir önerge vererek, Butto- nun affı konusunda ortak bir karar alınmasını ve bu kararın açıklanmasını istedi... 

öte yandan AP Bitlis Senatörü Kamran İnan da, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bir önerge vererek, Pakistan'ın eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun idam cezasının affedilmesi Oo konusunda senatonun eğiliminin belirlenmesini istedi. 


Cumhurıyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay da Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak'a dün bir mesaj göndererek, eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun bağışlanmasını istedi. 
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Ankara'ya gelmek zorunda kaldı. Türkiye-Yunanistan hava sahasının kapal: olmas yüzünden Teodoropulos, Selanik-Sofya- ıstanbul yolundan gelebildi. FIR hattı sorununun da ele alınacağı görüşmeler için Türkiye" ye gelen Teodoropulos anlaşmazlık giderilmediği sürece yine aynı yoldan Yunanistan'a dönmek zorunda kalacak 

GÖRÜŞMELERDE KARŞILIKLI GÜVENİ 

ESAS ALAN BİR 

TASLAK ÜZERİNDE DURULUYOR 

Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterleri Şükrü Elekdağ ve Byron Teodoropulos arasında dün Ankara'da başlayan görüşmeler bugün de devam edecek. Görüşmelerde Ege Kıta Sahanlığı” ve hava sahası sorunları yanısıra, Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı güveni sağlayacak bir anlaşma taslağı üzerinde de çalışmalar yapılıyor. 

Ecevit - Karamanlis zirvesinden sonra üçüncü kez biraraya gelen Genel Sekreterlerin görüşmesinde, Türkiye - Yunanistan ilişkilerinde bir süre önce beliren gerginliğin giderilmesi yolunda adımlar atılabileceği bildirildi. 

Si yasal gözlemciler Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Teodoropulos ve Elekdağ'ın verdikleri demeçleri gerginliğin giderilmesi yolunda adımlar atılacağı şeklinde yorumluyorlar. Teodoropulos Esenboğa Havaalanında, "Her iki ulusun de isteği sorunlara barışçı, yapıcı ve dengeli çözümler bulunmasıdır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara bu görüşmelerde bir anda çözüm bulunması beklenemez. 
Ancak bizler sabırlı insanlarız. Ayrıca her iki hükümetin desteğinin arka- 


mızda olduğunu bi miz için de güçlüyüz" demişti. 


Dün gece Şükrü Elekdağ ise yaptığı konuşmada şunları söylemişti : 

"Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikası her iki ülkenin de barış güvenlik ve işbirliği içinde yaşamalarında büyük yarar ve çıkarları olduğu esasına dayanmaktadır. 
Bu sağlıklı bir yaklaşımdır. İnancımız odur ki, her iki taraf da bu büyük yarar ve çıkarları bir an dahi gözden kaybetmeden sorunlara hakçalık, yapıcılık esasları çerçevesinde yaklaştığı takdirde çözüm kapıları açılacaktır," 

Büyükelçi Teodoropulos bugün Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ve Başbakan Bülent Ecevit ile" de görüşüyor. Temaslarını bugün tamamlayacak olan Teodoropulos'un yarın sabah İstanbul'a giderek hafta sonunu burada geçireceği, Pazartesi günü de ülkesine döneceği bildirildi. 

Ankara'ya dün gelen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Teodoropulos'u Esenboğa Havaalanında, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Şükrü Elekdağ, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi George Papoulias ve Büyükelçilik mensupları karşıladı. Elekdağ ve Teodoropulos'un başkanlığındaki iki ülke heyetleri arasında görüşmeler bugün başlıyor. 


(Baştarafı 1, Sayfada) günkü duruşmada dosya- nın sıkıyönetim mahkemesine (o gönderilmesine karar verdi. 

Pol-Der ve Pol-Bir derneklerinin sıkıyönetimin ilanına neden olan şiddet olayları ile doğrudan ilgisi olup olmadığına sıkıyönetim savcılığı karar verecek. 

Bilindiği gibi daha önce alınan bir kararla Pol-Der, Pol-Bir ve diğer polis derneklerinin faaliyetleri sıkıyönetim süresince durdurulmuştu. 


EVLENDIK 


Evlendiğimizi bütün dost ve yakınlarımıza duyuru ruz. 
7 Şubat 1979 
Mualla Karataş 
Zafer Kahyaoğlu 
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ABONE ÜCRETLERİ 
Yurt içi 


108TL. p Aylık) 


320 TE (3 Aylık) 


Yurt Dışı 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
645 TI. 6 Aylık) 160 DM (6 Aylık) 
1290 TI, *(1 Yıllık) 310 DM (Yıllık |) 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


verilmemekle birlikte Türk tarafının görüşmelerin başlatılması açısından iyimser olduğu açıklandı. 

Rum toplumu lideri ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Kipriyanu Omorfo'da halka hitaben yaptığı konuşmada görüşmelere hazır olduğunu, Türkler" e karşı çok iyi hisler beslediğini belirtti. 

Kipriyanu "Taksim anlamına gelen konfederasyonu veya ayrımcılığı öngören herhangi bir çözümü kabul etmeyecegiz. Görüşmelerin başlayıp başlamayacağı belli değildir. Görüşmeler başlamazsa mücadeleye devam edeceğiz. Erken çözüme hayır... Yeter ki bu çözümün gerçek hüviyeti toprak bütünlü- günü, bağımsızlığı, dev-İletin ve halkın bütünlü- günü sağlamış olsun Böyle çözüm bulamazsak öneri bakımından kabule şayan çözüm buluncaya kadar uzun vadeli mücadeleye devam edeceğiz" dedi. 

Rum Dışişleri Bakanı 

Atina Haber Ajansı muhabirine verdiği demeçte şöyle dedi: 

"Waldheim'in önerileri görüşmelerin başlatılması için dengeli bir hazırlıktır. Türk tarafı cevabını henüz vermediği için görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir şey söylenemez." 

Kıbrıs'ta Toplumlararası görüşmelerin başlatılması çalışmaları sürdürülüyor. BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl, tarafların kabul edebileceği ortak 


bir zemin yaratmaya çalışıyor. 
REUTER AJANSININ YORUMU 

Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin bir yorum yayınlayan Reuter Ajansı Türk tarafının görüşmeler için bazı ön koşullar getirmesinin güçlükler yarattığına dikkat çekti. Ajansın belirttiğine göre Türk tarafının önkoşulları şunlardır: 

— Kıbrıs Rumlarının 

Türk tarafıma koyduğu ekonomik ambargo kaldırılmalıdır. 
Kıbrıs sorununun "uluslararası - alana kaydırılması"' o giri,:mlerine son verilmelidir. 

— 1974 yılında Maraş bölgesinden ayrılan Rumların, görüşmelerin gelişi: mine paralel olarak ve kademeli bir biçimde evlerine yeniden .dönmele: rine izin verilmelidir. 

Yorumda BM Genel Sekreterinin Özel Temsil cisi Galindo o Pohl'un Rum Dışişleri Bakanı Rolandis'le en az 20 kez, 
Denktaş'la ise en az 10 
kez görüştüğü belirtilerek, bu görüşmelerde bazı ilerlemeler sağlandığı ifade ediliyor. 

DENKTAŞ'IN 
PROTESTOSU 

Öte yandan Kıbrıs Türk toplumu lideri Rauf Denktaş, BM Gene Sekreteri Waldheim'a bir mektup göndererek, Rum tarafının Birleşmiş Milletler'e bir temsilci atamasını protesto etti. 
Denktaş, Andreas Puyuros adlı temsilcinin yasalara aykırı bir biçimde ve Türk tarafının görüşü alınmadan atandığını belirtti 


Moskova'nın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Yunanistan Komünist Partisi (Dış) Bakanı Florakis ve Kıbrıs AKEL Partisi Başkanı Papayuannu'nun toplantısına ilişkin görüşünü Klerides henüz resmen açıklamadı. Ancak Klerides'e yakın çevreler, muhalefet liderinin bu çağrının gerçek anlamı üzerinde önemle durduğunu kaydediyorlar 

Moskova yanlısı üç parti Kıbrıs için uluslararası konferans önerisini tekrarlama ve Sovyetler e yakınlaşarak bölge 


yönetimlerine karşı mücadeleyi (o hızlandırmayı kararlaştırmıştı. 


Klerides, AKEL lideri Papayuannu'nun ortaya attığı cephe çağrıları sloganının izahını bekliyor. 


Klerides bu çağrıyı ele alırken, Türklerle Rumlar arasındaki işbirliğini engelleyici rolü üzerinde duruyor. Ayrıca “Ege'de Cephe" sloganını şovenizmi ortaya koyan bir tutum olarak değerlendiriyor. 


Klerides'e yakın Simerini gazetesi konuya ilişkin olarak şunları yazıyor: "Klerides geçmişte Türk gazetecileri davet ettiği zaman kendisini ihanetle suçlayan çevreler bugün bu çağrıları yapmakla gülünç duruma düşüyorlar, AKEL Partisi, Amerikan emperyalizmine karşı iki toplumun birlikte mücadelesinden söz ediyor!" 


AKEL:"RUM TARAFI DENKTAŞ-MAKARİOS 
İLKE ANLAŞMASINA BAĞLI OLDUĞUNU AÇIKLASIN" 


Kıbrıs Rum Komünist Partisi AKEL Genel Sekreter Yardımcısı Andreas Fatintiş, Rum yönetimini Denktaş-Makarios ilke anlaşmasına saygılı olduğunu açıklamaya çagırdı. 

Açıklamada, şöyle deiliyor: “Türkler Rum taafının prensip anlaşmasını rafa kaldırdığı imajını yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, Denktaş-Makarios prensip anlaşması çerçevesinde görüşmelere hazır olduğumuzu hiç bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıklamamız gerekmektedir" 

Moskova yanlısı 
AKEL Partisi çok kısa bir süre öcne Uluslararası Konferans tezini öne süren ve bölge yönetimleriyle mücadeleyi esas alan EGE Cephesi çağrısının mimarlarından. 

AKEL'in bildirideki kararlaraan görünürde farklı bir tutum alarak yaptığı çağnda Kıbrıs Rum kesiminden toplumlararası görüşmeler için derhal bir Rum yönetici 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar 3.5.7. savralar 
Yayın ilanı 


Küçük İlanlar 


“© (Yayın Sayfasın da Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira 


atanması da isteniyor. 
AKEL'İN GÖRÜŞLERİ 


Kurulduğu günden beri, Türklerle Rumların birliğine karşı (o çıkan AKEL bugün Moskova'- nın güdümünde olan bir parti. AKEL çalışan halkın ilerici partisi anlamına geliyor ve komünizmi benimsediğini iddia ediyor. 


Geçmişe gözattığımız- da AKEL'in her zaman Yunanistan'la birleşmeyi savunduğu, bağımsız bir Kıbrıs için çalışmadığı görülüyor. 


4 Ekim 1973'de A- 
KEL Genel Sekreteri Papayuannu'nun söylediklerine bakalım: 


“AKEL, her zaman Kıbrıs sorununun çözüm yolu olarak, Kıbrıs halkının egemen bir halk olarak kendi geleceğini, kendi kaderini tayin etme ilkesiyle uyumlu olarak kendisinden karar vermesi görüşünü savunmuştur. 
Kendi kaderini tayin etme ilkesinin uygulanması halinde AKEL, halkı Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi yolunda oy vermeye çağırmaktadır. 
AKEL hiçbir zaman ENOSİS'e varmadan önce Yunanistan'da sosyalist rejimin kurulması şartını ileri sürme niyetinde olmamıştır." 


1960'TAN BU YANA RUSYA'NIN 
BEŞİNCİ KOLU 


İşte, Kıbrıs'taki Türk ve Rumların eşitlik ve birliğine her zaman karşı çıkan bu tutumuyla, ner iki toplumda şovenizmin okörüklenmesine hizmet etmiş bir partinin geçmişi. Bu parti 1960'- lârdan beri Kıbrıs'ta Rusya'nın beşinci kolu görevini yapıyor. 


RUSYA'YA DİKKAT 


Toplumlararası görüşinelerin başlamasıyla birlikte Rusya Beşinci Kolları aracılığıyla bölgemiz- de yoğun bir faaliyete 


geçti 

A, Hatırlanacağı gibi, 13 Ocak 1979'da AKEL lideri Papayuannu yaptığı konuşmada, toplumlararası görüşmelerle birlikte Kıbrıs sorununun uluslararası bir konferansta ele alınmasını talep etmişti. Ardından A-KEL yöneticileri Moskova'ya çağırıldılar. Moskova'da Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler yapıldı. 
Bu arada Rus Büyükelçisinin Rum bölgesindeki yetkililerle, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Denktaş'ı ziyaret edip görüşmeler yapması dikkati çekmişti. 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


IZE — O0VEZZ, 


(Kelimesi) | S lira 


"Lesnoye kasabası, Sovyetler Birliği'nin kuzeyinde, Moskova'ya 


trenle tam iki gün uzaklıktadır. 1976 Aralığında, Moskova'daki Serbski Adli Psikiyatri Enstitüsü tarafından buraya gönderildim. Görevim, yörede- 
*ki adli psikiyatri çalışmalarını denetlemektti. 
"Daha kasabaya vardığım ilk gece, oteldeki odama beklenmedik bir konuk geldi. 45 yaşlarındaydı. Kısaca selam verdikten sonra, sanki babasının eviymiş gibi odam- da gezinmeye başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Ama kendini ta- 


nıtmasına hacet yoktu: Giydiği bol kurşuni 


pantalon, konçlu çizmeler, yakasındaki üç yıldız, mavi bantlı kasket, kimliğini çok güzel açıklıyordu. Evet, karşımdaki bir KGB subayıydı. 


"Doğrudan konuya girdi: 'Novikov yoldaş" dedi. 'Siz beni tanımaz- 


sınız. Ama ben sizi tanıyorum. Bizim bir sorunumuzu çözmede yardımcı olacaksınız. Sorunumuzun adı Voronin. Bu adam bundan iki ay önce paranoid reform fikirleri taşıdığı için, Lesnoya psikiyatri kliniğine yatırıldı. Ama ilk günden itibaren, her şeyden şikayet etmeye, hastaları kışkırtmaya başladı: Moskova'ya Merkez Komitesine bile mektup yazdı. Böyle tehlikeli bir deliyi burada tutamayız. Bu adam normal bir psikiyatri kliniğinde kalamaz. Özel bir kliniğe konması gerekir. 
Bu iş için de sizin raporunuz gerek” 3 
"Voronin'i ertesi gün muayene ettim. Daha ilk dakikalarda adamın deli filan olmadığını gördüm. 


SOVYETLERDE "DELİLİĞİN” 5 ŞARTI: 


Sovyetler Birliği'nde rejime muhalif olanların adı "deli''dir ve bunlar doktor raporlarıyla tımarhanelere atılmaktadır. 
"Deli" sayılmak için aşağıdaki 5 şarttan herhangi birine benzeyen davranışlarda 


bulunmak yeterlidir. 


1. Suç sayılan fiilin siyasi niteliği olup olmaması. Yani bu fiil demokratik hakları ya da insan haklarını savunmaya mı yöneliktir. Sovyetler Birliği'nin iç ve dış politikasına mı değinmektedir, Sovyetler Birliği'ndeki toplum koşullarını mı eleştirmektedir vb, gibi. 

2. Sanığın kendisi, davranışını siyasi bir nedene dayandırıyor mu? 

3. Sanık mahkeme önündeki savunma imkanını, Sovyet devlet mekanizmasını, ya da Sovyet toplumunu suçlamak için kullanıyor ve savunmasında mahkeme- 


den çok kamuoyuna mı 


sesleniyor. 


4. Sanık, işlediği siyasi suçları ve taşıdığı görüşleri savunmakta sebat ediyor mu? Hatta, bu siyasi görüşleri, Marksizm-Leninizm klasiklerine dayandırarak ve mahkeme önünde bunlardan alıntılar okuyacak kadar ileri gidiyor mu? 

5. Sanıkla dıştaki dayanışmanın derecesi nedir? Yani sanığın çok sayıda dostu 

, ve tanıdığı var mıdır? Hatta toplumun , belli kesimleri sanığın görüşlerini benim- 


siyor mu? 


Sovyet Rusya'da son 10 yılın hukuk 


uygulaması, 


yukarıda 


saydığımız beş 


noktadan birinin bile varolmasının, sanıgın deli sayılması için yettiğini göstermiştir. Eğer sanıkta, bu maddelerden birkaçı birden saptanmışsa, "tıbbi tedavi"'nin süresi, cezanın niteliği ve şiddeti 


Kimin 


“deli” 


kimin akıllı” olduğuna 


Aydınlık 


RITIN EKELERİN ISI TIEMI VE EZİLEN MATKAR RİRTEĞİN 


tıp bilimi değil, KGB karar verir 


Karşımda politik bir olay vardı. 

"36 yaşında bir işçi olan Voronin, küçük bir muhalefet grubuna mensuptu ve 'Sovyetler Birliği'ndeki yeni sömürücü sınıf” hakkında bildiri dagıtmıştı. Bunun üzerine Ceza Kanunundaki "Sovyet aleyhtarı kışkırtıcı yazıları sistemli bir biçimde yaymak' fiilini bir yıla kadar hapis cezasıyla yasaklayan 190/1'n- ci maddesi uyarınca tutuklanmış, mahkemede hakimler o sanığın akli dengesi konusunda bilirkişi raporu talep etmişler ve şizofreni şüphesiyle psikiyatri kliniğine konmasına karar vermişlerdi." (Anlatan, Yuri Novikov, Serbski Enstitüsü doktoru, 1977'de Alman ya'ya iltica etti.) 

“Fikirleriniz sosyal tehlike taşıyor” 

Biyolog Yevgeni Nikolayef, Kaşçenko Hastanesinde, bir diğer KGB psikiyatristi Prof. Dr. 
Vladimir o Dimitriyevski tarafından "akli bakımdan muayene" edilmektedir. 

Dr. Dimitriyevski: Fikirlerinize ilgi duyuyo- rum. Sizi buraya sevke- den klinik, toplumumuzu değiştirmeye yönelik garip tasarılarınız olduğunu rapor etti, 

Nikolayef/: Fikirlerimle psikiyatri arasında ne gibi bir bağ var? Fikirlerim, beni muayene etmeniz için neden olamaz! 

Dr. Dimitriyevski: Öyle olsaydı, burada olmazdınız. 

Nikolayef: Davranışlarım kime ters geldi? İhbar eden kim? 

Dr. Dimitriyevski:Davranışlarınızla ilgili bir şikayet yok ki. Davranışlarniz değil, fikirleriniz sosyal tehlike taşıyor. 

Nikolayef: Buna inanmam. Bu toplum için döşündüklerim hiç bir zman değişmez. Ama bu, ben bu toplum düzenini yerersem, daha kötü olacak, översem de iyileşecek demek değildir. 

Dr. Dimitriyevski: Düşüncelerinize bağlı kalmanız, toplum için tehli ke taşıyor. Siz, üç kez, u- 


zun sürelerle psikiyatri kliniklerinde kaldınız. 
Devlet o mekanizmamızı 


yakından tanırsınız. Biz 


BM lm 
Me 
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Moskova'da Kropotkin çıkmazında bulunan ve sivasi rejim muhaliflerine "deli raporları" düzenlemekle nam salmış ünlü 


Sovyet devleti klinik şefi Morosov'un deyimiyle “toplumu delicene siyasi gö”işlere sahip alanlarından"' korumak ve bu delileri tedavi etmek" amacıyla ülkenin çeşitli yerlerinde özel psikiyatri klinikleri inşa etti. Aslında buraları birer tımarhaneden farksız yerler. Siyasi rejim muhaliflerine "'deli"' yaftası asılarak, toplumdan tecrit yoluna gidilmekte ve böylece ülkede rejime karşı siyasi direniş bastırılmak istenmektedir. Rejim muhalifi aydınlar, kliniklerde hem toplum dışı bırakılmakta, hem de fiziki olarak yavaş yavaş ölüme terkedilmektedir. Bu kliniklerde siyasi mahkumlar götüşlerinden vazgeçmeye zorlanıyor. Kendilerine eski "deli ve hasta" fikirlerinde israr ettikleri sürece buradan çıkamayacakları telkin ediliyor. Yukarda gizlice çekilmiş fotoğrafta Moskova'nın güneyinde bulunan Orel özel kliniği görülmektedir. Yüksek duvarlar ve tel örgüler arasında rejim muhalifleri "deliler tedavi ediliyorlar!" 


hepimiz emirleri belli organlardan alırız. Ve bir direktif aldığımızda, onu yerine getirmekle yükümlüyüz. Aleksandr Soljenitsin, belli görüşlerinden dolayı sınır dışı edildi. 
Oysa siz onun kadar tanınmış değilsiniz. Sizin gideceğiniz yer, özel bir psikiyatri kliniği olur. (*) 


Ve gerçekten de öyle oldu. Biyolog Nikolayef özel kliniklerden birine kapatıldı. Şimdiye Kadar kimse onun henüz hayat- ta olup olmadığını bilmemektedir. 


Korkunç ivan'ın eski işkenceevi; Serbski Kliniği 


Moskova'nın merkezinde bulunan K.Ropotkin sokağına girin. İleride karşınıza 23 numaralı kapının ardında, karanlık yüzlü bir binalar topluluğu çıkacaktır. Bunlar, 


çevredeki evlerden üç metre yüksekliğinde kalın duvarlarla ayrılmıştır. 
Kapısının önünde çevredeki halkın "kara karga" adını taktığı siyah arabalar duran bu bina, ülkenin tek "adli psikiyatri kliniği"dir. Adı "Serbski Enstitüsü"'dür. 
Hastaneden çok orta çağdan kalma bir kaleyi 


andıran Serbski, XVI. 
yüzyılda Korkunç İvan tarafından işkence evi 


olarak kullanılmak amacıyla “yapılmıştı. Zalim Rus Çarları siyasi muhaliflerini burada eziyor, yokediyordu. 


##* LE 


Sovyet o Anayasasının 11, maddesi, "Ruhi bozukluklar gösteren kişiler sosyal açıdan da tehlikelidir ve bunların cezai yükümlülükleri yoktur” der. Sovyet mahkemeleri, olay ve duruşma sırasında anormal davra- 


Serbski kliniği görülüyor, Ünlü Sovyet rejim muhaliflerinin hemen hemen hepsi bu klinik kapısından içeri sokulmuş ve hepsine birer "Jeli raporu" düzenlenerek özel kliniklere sevkedilmiştir. 


nışlar gösteren tutukluları cezai sorumluluklarının olup olmadığının araştırılması ve rapor verilmesi için, bu enstitüye sevkederler, 


Yurtseverlere vurulan deli damgası 


Serbski Enstitüsü, kendine yollanan kişileri "muayeneden" O geçirir. 
Düzenlediği o raporlarla, kişilerin cezai sorumlulukları olup olmadığını saptar. Ya cezai sorumluluğu vardır, der ve çalışma kamplarına sevkini ister. Ya da yoktur der ve ruh hastası işlemi görecegine karar verir. 


Serbski Enstitüsü, hastalarını basit bir hastane veya kliniğe sevkedebildiği gibi, "iflah olmaz" damgasını vurduğu "özel hastalarını" ise belirsiz bir süre için üç metrelik duvarlarla çevrili kapısında silahlı nöbetçilerin beklediği 12 özel klinikten birine gönderir ve dış dünyadan tamamen soyutlar. 

Kimdir bu "iflah olmaz" damgasını yiyenle? Bunlar, Sovyetler Birliği'nde rejime boyun eğmeyenler, düzeni eleştirenler, resmi devlet ideolojisinden ayrı düşünme- ye cesaret edenlerdir. Kısaca rejime karşı çıkan siyasi muhaliflerdir. 


KGB yönetimden ayrı düşünen aydınları, işçileri, sanatçıları kısaca Sovyet vatandaşlarını "deli" oldukları gerekçesiyle psikiyatri kliniklerine kapatmaktadır. Serbski Psikiyatri Kliniğinin siyasi mahkumların kapatıldığı Dördüncü Bölüm Şefi Daniel Lunts, Moskuova'- da 1973 yılında yapılan bir konferansta a) Sovyet sistemini. eleştirenlerin, b) Devletin şiddetine kar şı çıkanların, «) Politikaclara karşı şiddet uygulanmaşını isteyenlerin a gir bir şizofreni illetinin pençesinde kıvrandıkları nı belirtiyordu. 


KGB'nin yönetimindeki ünlü Serbski Adli Kliniğin yöneticisi Morosov yukarda fotoğrafta görülüyor. Morosov, siyasi rejim muhaliflerinin "muayene ve tedavi” edildikleri Serbski kliniğine özel olarak Amerika'dan özel “psikiyatri alet ve cihazları" getirtti. 


“Çekoslovakya'nın işgalini protesto etmek, akıl hastalığının işaretidir” 

1968 yılında Moskova'nın Kızıl Meydanında Çekoslovakya'nın işgalini prötesto eden bir grup Sovyet vatandaşı, KGB tarafından yaka paça sürüklenerek tutuklanır ve sorgularından sonra mahkemeye çıkartılır. Tutuklanan 8 kişi, mahkemede eylemlerinin siyasi nedenlerini anlatırlar. Mahkeme sanıkları, Sovyet toplum ve devlet düzeni hakkında iftira ve yalana dayanan fikirler yaymaktan suçlu bulur. Eylemlerini siyasi nedenlerle izah etmeye çalışmalarını ise, ruhi durumlarının bozuk olduğuna delil sayar ve hepsini Serbski Psikiyatri Kliniğine gönderir. 

Serbski Enstitüsünde kurulan ve çoğunluğunu KGB üyelerinin oluşturduğu bir bilirkişi komisyonu protestocuları bir bir inceler ve “Çekoslovakya'ya askerlerin girmesini saldırı olarak nitelemenin, sanığın akli den- 


gesinin yerinde olmadığını gösterdiği, sanığın akıl hastası olduğu" sonucuna varır. Bundan sonra da bilirkişi komisyonu, sanıkların özel bir psikiyatri kliniğine konmasını önerir. 

Mahkeme, bilirkişi raporuna uydu. O gün Kızıl Meydan'da Çekoslovakya'nın işgalini protesto eden 8 kişiden 5'i, birkaç hafta sonra, Sovyetler Birliği'nin çeşitli psikiyatri kliniklerine kapatıldılar. Aşağıda, bunlardan Viktor Feinberg hakkındaki adli psikiyatri raporundan bir bölüm aktarıyoruz: 


“Leninizmi inceleyen ve sosyal reform fikirlerini taşıyan bir deli” 


“Aşağıda imzaları bulunan bizler, Dr. Morosov, Dr. Lunts ve Dr. 
Landau, 1931 doğumlu yurttaş Viktor İssakvviç Feinberg'in muayene raporunu onaylıyoruz. 
Kendisi 25 Ağustos 1968 
günü Moskova'daki Kızıl Meydan'da kamu düzenini bozma suçundan Rus 


Ceza Kanununun 190-1 ve 190 -3 maddeleri uyarınca yargılanmaktadır... 
Sanık Marksizm-Leninizm klasiklerinin ince- 


lenmesi sonucu olarak ortaya birtakım sosyal reform fikirleri atmak- 


ta, bunları kararlılıkla ve büyük bir coşkuyla savunmakta ve bu konuda kendisine olağanüstü güvenerek, mutlaka haklı olduğuna inanmaktadir... Sanıkta bu psişik bozuklukların yanısıra görünüşte normal bir davranış gözlenmiştir. Sanık, eski bilgilerini hatırlayabilmekle birlikte, durumunu ve davranışlarını eleştirici bir gözle değerlendirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Yukarıda saydığımız akli faaliyet bozuklukları, hasta- nın yaptıklarının bilincinde olduğu ve davranışlarını kontrol edebildiği ihtimalini ortadan kaldırdığından dolayı, Feinberg, kendisine isnat edilen fiillerden sorumlu tutulamaz. Akli durumu özel bir psikiyatri kliniğin- de zorunlu tedavi görmesini Oo gerektirmektedir." 
(Feinberg hakkındaki bu muayu.e raporu, Serbski 


Enstitüsünde hazırlanmıştır. Dosya No: 35, Kaynak: Bukovski, 1973, S. 
40-45) 

Sovyetler Birliği'nde her türlü siyasi direnişi suç sayma ve delilik ilan etmenin ilk adımı, tutuklamadan sonra işte böyle bir bilirkişi raporu hazırlanmasıdır. Bu rapor talebi daima, soruşturma görevlisi makam olarak, KGB'- den gelir. Bugüne değin, siyasi davalar için hazırlanmış olup da, sanığın deli olduğu sonucuna varmayan bir rapor yok gibidir. Bu bilirkişi raporlarının işlevi, bir yandan sanığın bir psikiyatri kliniğine hapsedilmesini sağlamak, öte yandan da davayı, 1960'lardan bu yana "aleni" olma niteliği zaten gitgide ortadan kalkan mahkemelerden de kopartıp KGB "'doktorlarının" muayene odasına hapsetmektedir. 


(*) Nakleden Dr. 
Novikovu 
Stern Dergisi) 
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YARIN: 
"Ahlaken arınanlar” serbest bırakılıyor 
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